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15 SEPTEMBER 2023

Openingsconcert:  
De Klokken van Rachmaninov



openings-
concert

VRIJDAG 15 SEPTEMBER 2023, 20.15 UUR
AVROTROS Klassiek I / AVROTROS Klassiek II
TivoliVredenburg Grote Zaal, Utrecht

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Karina Canellakis dirigent
Benjamin Goodson koordirigent

Olga Kulchynska sopraan
Pavel Petrov tenor
Mikhail Petrenko bas

CALLIOPE TSOUPAKI *1963
Aurora (2023, wereldpremière)

JEAN SIBELIUS 1865-1957
En saga opus 9 (1892)

JEAN SIBELIUS
Luonnotar opus 70 (1913)

PAUZE

SERGEI RACHMANINOV 1873-1943
 De Klokken opus 35 (1913) 
I. Allegro ma non tanto: “The Silver 
Sleigh Bells” 
II. Lento: “The Mellow Wedding Bells” 
III. Presto: “The Loud Alarm Bells” 
IV. Lento lugubre: “The Mournful Iron 
Bells”

 
Dit concert is live te beluisteren en te zien 
via de webcast via NPO Klassiek, zie ook  
 npoklassiek.nl 

Boventiteling: Jurjen Stekelenburg

Sibelius En saga en Rachmaninov De Klokken 
worden op 17 september om 11.00 uur ook 
uitgevoerd tijdens het Zondagochtend
concert in het Concertgebouw in Amster
dam. Dit concert is live te beluisteren via 
NPO klassiek. Presentatie: Hans van den 
Boom, zie ook  npoklassiek.nl

     DE KLOKKEN 
VAN RACHMANINOV

Concertlocatie
TivoliVredenburg
Vredenburgkade 11
3511 WB  Utrecht

Kaartverkoop en reserveren
Kaarten koopt u via de kassa van  
Tivoli Vredenburg (030 231 45 44)  
of online (www.tivolivredenburg.nl/avrotros
vrijdagconcert en u krijgt een compleet  
overzicht). Meer informatie vindt u ook op 
www.avrotrosvrijdagconcert.nl.

Informatie programmering & reacties

 www.avrotrosvrijdagconcert.nl 

 AVROTROS Vrijdagconcert

 @vrijdagconcert

 vrijdagconcert.avrotros

 AVROTROSVrijdagconcert

 
Postadres  
AVROTROS Vrijdagconcert 
Postbus 2
1200 JA  Hilversum

Welkom bij het AVROTROS Vrijdagconcert
de mooiste start van uw weekend!

In TivoliVredenburg én in talloze huiskamers via NPO Klassiek, luidt onze concert
serie al decennialang het weekend in. Er klinkt een rijke variatie aan klassieke 
meesterwerken, onbekende composities van bekende componisten, Nederlandse 
muziek en premières. Onze vaste bespelers, het Radio Filharmonisch Orkest en 
het Groot Omroepkoor, worden afgewisseld door verschillende gastoptredens 
van Nederlandse en buitenlandse orkesten, ensembles en solisten. Pianist Hannes 
Minnaar is dit seizoen artist in residence in de serie AVROTROS Vrijdagconcert.

Een rode draad die door de concerten loopt is het thema Wanderlust: het verlangen 
om te reizen, verre oorden te zien en je horizon te verbreden. Het is de verzuchting 
in Schuberts Lied Der Wander: Dort wo du nicht bist, dort ist das Glück. Maar het is 
ook de innerlijke reis van Mahler, in zijn Lieder eines fahrenden Gesellen. 

Wij nemen u graag mee op reis vanuit uw stoel, elk concert weer. We verheugen 
ons op muzikale reizen door de tijd, naar nieuwe werelden, langs onbekende 
landschappen. Laten we op reis gaan aan de hand van de mooiste klanken:  
bekend of gloednieuw. Gaat u mee?

Namens AVROTROS, Stichting Omroep Muziek, NPO Klassiek en TivoliVredenburg
wensen wij u veel luisterplezier en hopelijk tot ziens!

VRIJDAG 15 SEPTEMBER 2023

Openingsconcert:  
De Klokken van 
Rachmaninov
Radio Filharmonisch Orkest | 
Groot Omroepkoor | Karina 
Canellakis | Benjamin Goodson | 
Tsoupaki | Sibelius | Rachmaninov

VRIJDAG 22 SEPTEMBER 2023

Maria Milstein met het 
Concertgebouw 
Kamerorkest
Michael Waterman | Maria 
Milstein | Walker | Schubert | 
Beethoven | Sibelius | 
Tsjaikovski/Waterman

VRIJDAG 29 SEPTEMBER 2023

Netopil en Špaček in een 
Tsjechisch programma
Radio Filharmonisch Orkest | 
Tomáš Netopil | Josef Špaček | 
Dvořák | Suk | Smetana

VRIJDAG 6 OKTOBER 2023

Hannes Minnaar en het 
Groot Omroepkoor: 
Brahms en Martin
Groot Omroepkoor | Florian 
Helgath | Anton Spronk | Brahms 
| Mason | Martin

VRIJDAG 13 OKTOBER 2023

Klassieke Top 400
Radio Filharmonisch Orkest | 
Nationaal Vrouwen Jeugdkoor | 
Chloe Rooke | Wilma ten Wolde

ZATERDAG 14 OKTOBER 2023

Clara-Jumi Kang en 
 het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest
Rotterdams Philharmonisch 
Orkest | Finnegan Downie Dear | 
Clara-Jumi Kang | Adès | Britten | 
Moesorgski/Ravel 

VRIJDAG 20 OKTOBER 2023

Viotti dirigeert Tsjaikovski 
en Rachmaninov
Nederlands Philharmonisch 
Orkest | Lorenzo Viotti | Bertrand 
Chamayou | Britten | Ravel | 
Tsjaikovski | Rachmaninov

VRIJDAG 27 OKTOBER 2023

Hannes Minnaar en 
Thomas Oliemans
Thomas Oliemans | Hannes 
Minnaar | Schubert | Bartók | Wolf 

VRIJDAG 10 NOVEMBER 2023

Sir Mark Elder in een Brits 
programma
Radio Filharmonisch Orkest | 
Groot Omroepkoor | Sir Mark 
Elder | Goodson | Grieg | Delius | 
Vaughan Williams | Elgar

VRIJDAG 17 NOVEMBER 2023

Isabelle van Keulen en 
Hartmut Haenchen: 
Brahms & Strauss
Noord Nederlands Orkest | 
Hartmut Haenchen | Isabelle 
van Keulen | Brahms | Strauss

VRIJDAG 24 NOVEMBER 2023

Bertie Baigent en Olga 
Paschenko: Beethoven  
& Clara Schumann
Orkest van de Achttiende Eeuw 
| Bertie Baigent | Olga 
Pashchenko | Beethoven | 
C. Schumann | Mayer | 
Beethoven

VRIJDAG 1 DECEMBER 2023

Canellakis met Mahlers 
Eerste Symfonie
Radio Filharmonisch Orkest | 
Karina Canellakis | Victor Julien-
Laferrière | Smyth | Bosmans | 
Mahler

VRIJDAG 8 DECEMBER 2023

Stéphane Denève dirigeert 
het Requiem van Fauré
Radio Filharmonisch Orkest | 
Groot Omroepkoor | Stéphane 
Denève | Marc Korovitch
 | Debussy/Escher | Koechlin | 
Fauré

VRIJDAG 15 DECEMBER 2023

Kerst met de Nederlandse 
Bachvereniging
Koor en orkest van de 
Nederlandse Bachvereniging | 
Alex Potter | Schein | Michael | 
Strungk | Lasso | Kuhnau | 
Hammerschmidt | Bach

VRIJDAG 22 DECEMBER 2023

AVROTROS Kerstconcert
Radio Filharmonisch Orkest | 
Groot Omroepkoor | Marcus 
Creed | Mozart | Finzi | Vaughan 
Williams

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

CONCERTOVERZICHT 2023

Omslagbeeld: Pierre Louis Dubourcq, Landschap in de omgeving van Rome, ca. 1843, 
Amsterdam Museum, legaat C.J. Fodor, foto Amsterdam Museum.
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In Sibelius’ Luonnotar wordt de wereld geschapen 
vanaf het water. In Aurora van Calliope Tsoupaki 
brengt het water juist gevaar en dood: veel vluch-
telingen overleven hun gevaarlijke reis over de 
Middellandse zee niet. In Rachmaninovs groot-
schalige en imposante De Klokken doorlopen we 
de cyclus van het leven - geboorte, huwelijk, lijden 
en de dood - aan 
de hand van 
verschillende 
klokken. Muziek 
over leven en 
dood dus, in deze 
seizoens opening 
van het AVROT-
ROS Vrijdagcon-
cert.

Muziek rond 
LEVEN EN DOOD

‘Maybe we would have made it to heaven’
Als Componist des Vaderlands (2018-2021) schreef Calliope Tsoupaki 

(1963) geregeld muziek die inspeelt op maatschappelijke thema’s, ont
wikkelingen in de samenleving en actualiteit. Ook in haar nieuwe werk 
Aurora is dat het geval. 
‘Toen ik werd gevraagd een nieuw stuk te schrijven voor het AVRO
TROS Vrijdagconcert dat dit seizoen het thema ‘Wanderlust’ heeft, 
merkte ik meteen dat dat thema bij mij past. Ik kom uit Griekenland, 
heb een stuk over de Odyssee geschreven (Odysseus, 2021) en de 
vraag ‘waar gaan we heen?’ houdt me bezig. Welke beweging maken 
we als maatschappij? Hoe gaan we om met het klimaat?’ 

‘Net als in veel van mijn muziek heeft Aurora veel narratieve lagen. 
Het stuk is een mooie reis, maar heeft tegelijkertijd ook iets grimmigs. 
Ik zocht niet alleen maar naar een ‘cruisegevoel’, maar ook naar iets 
wat bij onze huidige tijd past, een tijd waarin alles draait om geld, een 
tijd van klimaatverandering en vluchtelingen.’ 
‘Wanderlust is de drang om weg te gaan, te zwerven, het verlangen om 
te bewegen, het hier en nu los te laten, reizen, een fantasie zoeken, 
een onbekende wereld, vertrekken naar een nieuw ander leven… Als ik 
in Griekenland naar de zee kijk, hoe mooi het er ook is, kan ik alleen 
maar denken aan de andere kant van de reis. Aan de nacht in de zee, 
aan dromen van een nieuw leven, en daarvoor te sterven.’ 
‘De ondertitel ‘Maybe we would have made it to heaven…’ is een uit
spraak van een overlevende van een dodelijke reis, die ik las in een 
artikel over het redden van vluchtelingen in de Middellandse zee.’ 
‘Aurora heeft geen verhaal. Het koor namen zingt de namen van de 
boten die vluchtelingen vervoeren en van sterren en constellaties als 

Calliope Tsoupaki
Het stuk is een mooie reis, 
maar heeft tegelijkertijd ook 
iets grimmigs. 

een allegorie voor het donker en de nachtelij
ke hemel. De boten hebben prachtige namen, 
maar er schuilt veel leed achter.’

Nationale componist
In de 19e eeuw was Finland grotendeels agrarisch, de kleine mid

den en bovenklasse bestond bijna geheel uit Zweden; Finland was tot 
de verovering door Rusland in 1809 onderdeel van het Zweedse 
Koninkrijk. Jean Sibelius zag het als zijn missie het land met zijn 
muziek een eigen stem te geven, een eigen muzikale identiteit. Dat 
lukte: in zijn belangrijke compositie Finlandia schetste Sibelius een 
geschiedenis van de Finse cultuur en de Finlandiahymne die hij uit het 
slotdeel destilleerde geldt nog steeds als het officieuze Finse volkslied. 
Ook met andere composities wist Sibelius de Finse volksaard te van
gen. Daarbij greep hij geregeld naar de Kalevala: het ‘nationale epos’ 
van Finland. Deze negentiende eeuwse compilatie van Finse en Kareli
sche folklore, volkspoëzie en mythologie gaf de Finnen halverwege de 
19e eeuw een culturele identiteit.  

De geboorte van de wereld
Een van de werken die Sibelius baseerde op de Kalevala is Luonno-

tar, een symfonisch gedicht voor sopraan en orkest. Sibelius compo
neerde het tussen 1894 en 1913, in eerste instantie met een opera over 
de Kalevala als uitgangspunt. Hij comprimeerde dat idee tot een een
delige compositie voor sopraan en orkest over de geboorte van de 
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wereld. Hij nam het eerste deel van het epische 
gedicht en paste die aan zijn muzikale wensen aan. 
De tekst gaat over Luonnotar, dochter van de lucht 
en moeder van de zeeën, die neergedaald op aar
de 700 jaar in de oceanen zwom en daar een zee
vogel (een duikeend) helpt om te nestelen. Daarbij 
barsten de eieren, uit de schaal ontstaat het hemel
gewelf, uit het eiwit de sterren en uit het eigeel de 
zon. 
Sibelius illustreert de tekst magnifiek. Van de voor
wereldse leegte waaruit de muziek lijkt te ontstaan 
en het gevoel dat er geen tijd is, tot de mysterieuze 
entree van de sopraan; en van de onverwachtse 
frivoliteit in de fluit als de eend verschijnt tot de 
magische harpklanken als Luonnotar de eend 
helpt. Het slot is mysterieus maar ook omineus: 
met de creatie van de wereld ontstonden zowel 
schoonheid als kwaad en verschrikkingen. Sibelius 
zal het niet voorzien hebben, maar terugkijkend 
krijgt dat duistere randje een sterke lading, zo aan 
de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. 

Symfonische werelden
Sibelius was dus de Finse nationale toondichter, maar hij was meer 

dan dat. Want hoewel zijn zeven symfonieën niet zo in de schijnwer
pers staan als die van bijvoorbeeld Mahler of Bruckner, is zijn symfoni
sche oeuvre van een ongekend niveau dat het lokale ruimschoots 
overstijgt. Met elke symfonie schiep Sibelius weer een geheel eigen, 
zeer persoonlijke wereld en leek hij het genre van de symfonie opnieuw 
uit te vinden. 
Sibelius’ symfonieën worden vaak vergeleken met het indrukwekkend 
schitterende, kale en ruige Finse landschap. Dat cliché wekt al snel de 
suggestie van onpersoonlijkheid, en dat is een grote misvatting. Simon 

Vestdijk vond Sibelius’ muziek juist erg per
soonlijk, menselijk en van een ‘Engelse man
nelijkheid’: afkomstig van een bijzonder 
kunstenaarstype dat ‘bijvoorbeeld minister is 
en in zijn vrije tijd geweldige boeken schrijft 
over heel andere zaken.’ 
In zekere zin is het symfonisch gedicht En 
Saga een voorloper van de symfonieën: Sibe

lius voltooide het een paar jaar voor zijn eerste symfonie. Hij noemde 
En Saga psychologisch een van zijn meest diepgaande werken: ‘Ik zou 
bijna kunnen zeggen dat mijn hele jeugd erin zit. Het is een uiting van 
een gemoedstoestand. Toen ik En Saga aan het schrijven was, maakte 
ik veel dingen mee die me van streek maakten. In geen enkel ander 
werk heb ik mij zo volledig geopenbaard als in En Saga. Alleen al om 
deze reden zijn alle interpretaties van En Saga natuurlijk volkomen 
vreemd aan mijn manier van denken.’ 

Klokken
‘Voor hem voorspel ik een grote toekomst’, zei Pjotr Iljitsj Tsjaikovski 

over de 16jarige Sergei Rachmaninov, toen die als student op het 
conservatorium van Moskou liet zien ver boven zijn medestudenten uit 
te stijgen. Vanaf dat moment wierp Tsjaikovski zich op als mentor van 
de jonge Rachmaninov. 
Dat is goed merkbaar aan zijn composities: net als 
Tsjaikovski behoorde Rachmaninov met zijn laatro
mantische stijl bepaald niet tot de avantgarde; in 
hetzelfde jaar dat hij zijn beroemde Derde Piano-
concert schreef, componeerde Arnold Schönberg 
de revolutionaire atonale Drei Klavierstücke op. 11. 
Toch is de muziek van Rachmaninov moeilijk 
‘ouderwets’ te noemen. De grootsheid van zijn 
werken, in orkestratie en duur, de grote contrasten 
en het rijke harmonische palet, laten zien dat hij 
verder wilde gaan dan het traditionele en dat hij 
wilde vernieuwen binnen de stijlnormen van die
zelfde traditie. Tijdperken botsen en omarmen 
elkaar in Rachmaninovs eclectische muziek. 
Dat geldt in het bijzonder voor De Klokken, een 
grootschalig werk voor koor, orkest en vocale 
solisten dat Rachmaninov in 1913 voltooide en dat 
hij steevast tot zijn beste werk rekende. De pieken 
en de dalen van het menselijk leven in vier fases 
(geboorte, huwelijk, lijden en tot slot de dood), dat 
is de thematiek van het vierdelige The Bells van 
Edgar Allan Poe. Rachmaninov zet alle registers in 
om dat gedicht – in de extreem vrije vertaling van 
Konstantin Balmont – te verklanken. 
In zekere zin is De Klokken een hommage aan 
Tsjaikovski. Rachmaninov componeerde het deels 

Met elke symfonie schiep 
Sibelius weer een geheel eigen, 
zeer persoonlijke wereld.
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in hetzelfde appartement 
aan het Piazza di Spagna in 
Rome waar Tsjaikovski een 
belangrijk deel van zijn ope
ra Schoppenvrouw had 
gecomponeerd. De koorts
achtige doodsklokken uit 
het vierde deel van De Klok-
ken vertonen dan ook een 
opvallende gelijkenis met de 
omineuze slaapkamerscène 
uit Tsjaikovski’s opera. Ook zag 
Rachmaninov the Bells als 
een vervolg op Tsjaikovski’s 
Symfonie nr. 6 ‘Pathétique’. 
Ieder deel van De Klokken is 
verbonden aan de klank van 

een specifieke klok: zilveren belletjes, gouden huwelijksklokjes, bron
zen alarmbellen en uiteindelijk de ijzeren doodsklok.
In Rachmaninovs jeugd speelden kerkklokken een belangrijke rol in het 
dagelijkse leven: niet alleen de tijd werd ermee aangegeven, maar ook 
het wel en wee van de dorpsgemeenschap werd door klokken kenbaar 
gemaakt. Bij huwelijk, overlijden en rampen maakten de klokken dui
delijk dat er iets gaande was, nog voor het bericht woordelijk over
kwam. De doodsklok klonk anders dan de bruidsklokken, en rampen 
werden met heftige, korte slagen kenbaar gemaakt.
In het eerste deel klinkt het kristalachtige geluid van de zilveren 
sleebelletjes. Staccato fluiten, pizzicato strijkers, gedempt koper, 
celesta en kleine trom zorgen voor een opgewekte sfeer, waarin de 
tenor climax na climax inluidt, alvorens de celli met een prachtige kor
te solo te laten afsluiten. Het deel symboliseert het geluk van de 
geboorte, maar een serene versie van de dood die onvermijdelijk zal 
volgen, is reeds aanwezig.

In het tweede deel staan de huwelijksklokken symbool voor de 
warmte en geborgenheid in het huwelijk en de liefde. Veel volle strij
kersklanken in dit deel. De tekst ‘slysjisj’ (luister), waar elk deel mee 
opent klinkt teder in het koor, als de gemeenschap die bij de huwelijks
voltrekking plechtig, maar vol liefde naar het bruidspaar staat te kijken. 
De sopraan maakt ons duidelijk dat het huwelijk een bron van geluk is. 
Toch is de ondertoon donker en melancholisch. Ook het prille geluk 
van het huwelijk is immers eindig.

In deel drie slaat de sfeer drastisch om. Na een zenuwachtige opbouw 
met veel klokgelui horen we de grote koperen alarmbel die geluid 
wordt als er gevaar dreigt. De ritmiek is complex, de chaos en paniek 
bij een ramp is daardoor voelbaar. Lage instrumenten zoals basklari
net, contrabas, contrafagot en de lage slagwerkinstrumenten tamtam 
en grote trom zorgen voor een duistere klank. Koor en orkest creëren 
een enorme massaliteit, dit is het enige deel zonder solistenpartij.
Het vierde deel opent met een pijnlijk prachtige althobosolo. Dan 
klinkt de ijzeren doodsklok die de koude rillingen over je lijf laten lopen. 
Als in een macabere operascène kondigt de bassolist het sterven van 
een dorpsgenoot aan. Het koor reageert in eerste instantie met een 
imitatie van een Slavisch kerkgezang maar naarmate het gonzen van 
de doodsklok aanzwelt volgen sterkere emoties. Halverwege het deel 
slaat de sfeer om en slaat de angst toe. Alle aanwezigen kunnen elk 
moment door de dood weggenomen worden. Als de klok aan het ein
de van het deel uitklinkt, rest de stilte van het graf. 
Naast het weglaten van een aantal tekstherhalin
gen, voegde Balmont ook een meditatie op de 
dood – muzikaal hier vaak gesymboliseerd door 
het Dies Irae thema – als een soort hemelse belo
ning toe. In de muziek van Rachmaninov is de 
dood hierdoor veel milder van karakter dan in de 
tekst van Edgar Allan Poe. Het milde karakter van 
de dood komt ook aan het slot van het vierde deel 
weer terug. Een muzikaal Lux aeterna brengt het 
serene vooruitzicht van de dood, dat Balmont in 
het eerste deel introduceerde, weer terug.

In Rachmaninovs jeugd 
speelden kerkklokken een 
belangrijke rol in het 
dagelijkse leven.
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Aa…..
Mare mare mare……
Aurora!
Crossing the sea, crossing the sea…
Aurora!
Crossing …  the sea.
Aa…
Crossing … the sea.
Aurora!
Crossing … the sea.
Aurora!
Crossing … the sea.
Na na na na na ….
Aurora.
Na na na na na ….
Aurora 
Na na na na na …. 
….
Aa….
The deadliest 
dead, dead, deadliest, deadliest, deadliest  … 
ocean.
Mister Friday Mister Friday
Astral Mari Ocean Astral Astral
Atlas Vega
Vega Mare
Arcturo Arcturus
Arcturus Arcturo
Pleiades Pleiades..
Aldebaran Aldebaran
Pigasos Pigasos
Andromeda Andromeda

Kentavros Kentavros
Ocean
Stella Maris 
Stella Polaris
Stella Stella
Andromeda
Gemini Gemini
Ocean.
Life!
Life!
Open Arms….
Open Open arms….

In the dead of night.
Always leave in the dark.
Always afraid.
Always leave.
Leave in the dark afraid.
Wait , wait!
In the dead of night, leave in the dark.
Maybe heaven.
Make it to heaven.
Make it to  heaven.
Make it to life!
LIFE! LIFE! LIFE!

Aa…..
Mare mare mare…..
Aa…..

CALLIOPE TSOUPAKI Aurora 
Tekst: Calliope Tsoupaki

Gezongen 
TEKSTEN

PODCAST

Luister hier: npoklassiek.nl/podcasts/met-de-paplepel-ingegoten

     MET DE 
PAPLEPEL
         INGEGOTEN

Sommige families lijken wel broed-
plaatsen voor klassieke muziektalenten. 

Binnen één gezin maken meerdere getalenteerde familieleden furore 
in  de klassieke muziek. Wat is hun geheim? 

In de nieuwe podcast ‘Met de paplepel ingegoten’ gaat Selma van Dijk in 
gesprek met bekende muzikale families. Van kleins af aan werden zij, net 
als Selma, omringd door muziek. In de podcast probeert ze te ontraadselen 
of de uitzonderlijke muzikaliteit te danken is aan aanleg of opvoeding, aan 
nature of nurture. Zit muziek maken gewoonweg in hun DNA of... is het 
met de paplepel ingegoten? Het antwoord is de komende weken te horen 
op je favoriete podcastplatform of via npoklassiek.nl/podcasts.

AV210 Adv podcast Met de paplepel R3.indd   1AV210 Adv podcast Met de paplepel R3.indd   1 15/05/23   15:1115/05/23   15:11
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Olipa impi Ilman tyttö,
Kave, Luonnotar korea.

Ouostui elämätään
Aina yksin ollessansa
Avaroilla autioilla.

Laskeusi lainehille,
Aalto impeä ajeli,
Vuotta seitsemänsataa.

Vieri impi, veen emona.
Uipi luotehet, etelät.
Uipi kaikki ilman rannat.

Tuli suuri tuulen puuska.
Meren kuohuille kohotti.

“Voi poloinen päiviäni.
Parempi olisi ollut
Ilman impenä elää.
Oi, Ukko Ylijumala,
Käy tänne kutsuttaissa.”

Tuli Sotka suora lintu,
Lenti kaikki ilman rannat,
Lenti luotehet etelät.
Ei löyä pesän sioa.

“Ei, ei, ei.
Teenkö tuulehen tupani,
Aalloille asuinsijani.

Tuuli kaatavi,
Aalto viepi asuinsijani.”

Niin silloin veen emonen
Nosti polvea lainehesta.
Siihen sorsa laativi pesänsä.
Alkoi hautoa.

Impi tuntevi tulistuvaksi.
Järkytti jäsenensä.
Pesä vierähti vetehen.
Katkieli kappaleiksi.

Muuttuivat munat kaunoisiksi.
Munasen yläinen puoli
Ylhäiseksi taivahaksi.
Yläpuoli valkeaista
Kuuksi kuumottamahan.
Mi kirjavaista tähiksi taivaalle.
Ne tähiksi taivaalle.

Ooit was er een schone jonge dame, 
maagdelijke dochter van de ether.

Verlaten en belast, 
altijd alleen dolend
in de uitgestrektheid van de ruimte.

Neerdalend op de deining 
droegen de golven de maagd verder
zevenhonderd jaar.

Was moeder van het water. 
Zwom noordwest, zuid.
Zwom langs elke luchtkust.

Kwamen machtige vlagen, 
Schuimend de zee.

“Oh mijn ellendige dagen. 
Beter was ik
maagd van de Ether.
Oh Ukko, God in den hoge, 
haast je hier, roep ik.”

Een zeevogel vloog prachtig, 
recht over alle luchtkusten, 
vloog noordwest, zuid.
Zij vond geen nest.

“Nee nee nee.
Als ik nestel op de wind, 
wonend op de golven.

Zal de wind draaien,
En de golven nemen mijn woning.”

Toen tilde de moeder van de wateren
haar knie op van de golven. 
De zeevogel zette haar nest erop,
Om haar eitjes uit te laten komen.

De maagd voelde het branden,
Haar ledematen sidderden.
Het nest gleed naar het water 
en viel versplinterd neer.

Het ei veranderde in wonderbaarlijke dingen. 
De bovenste koepel van de schaal
werd het hemelgewelf.
Het bovenste eiwit,
de helder schijnende maan.
De bonte delen, het uitspansel. 
Hemels sterrenlicht.

JEAN SIBELIUS Luonnotar 
Tekst: Jean Sibelius, gebaseerd op de eerste zang van de Kalevala 
door Elias Lönnrot (1849)

Gezongen 
TEKSTEN
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Slysjisj‘, sani mtsjatsja v rjad
Slysjisj‘, sani mtsjatsja v rjad,
Mtsjatsja v rjad!
Kolokol‘tsjiki zvenjat,
Serebristym legkim zvonom sloech nasj 
sladostno tomjat,
Ètim pen‘jem i goeden‘jem o zabven‘je 
govorjat.
O, kak zvonko, zvonko, zvonko,
Totsjno zvoetsjnyj smech rebjonka,
V jasnom vozdoeche notsjnom
Govorjat oni o tom,
Tsjto za dnjami zabloezjden‘ja
Nastoepajet vozrozjden‘je,
Tsjto volsjebno naslazjden‘je 
naslazjden‘je nezjnym snom.
Sani mtsjasja, mtsjatsja v rjad,
Kolokol‘tsjiki zvenjat,
Zvjozdy sloesjajoet, kak sani, oebegaja, 
govorjat,
I, vnimaja im, gorjat,
I metsjtaja, i blistaja, v nebe doechami parjat;
I izmentsjivym sijan‘jem, 
Moltsjalivym obajan jem,
Vmeste s zvonom, vmeste s pen‘jem, o 
zabven‘je govorjat.

Slysjisj‘k svad‘be zov svjatoj
Slysjisj‘ k svad‘be zov svjatoj, 
Zolotoj!
Skol‘ko nezjnogo blazjenstva v ètoj pesne 
molodoi!
Skvoz‘ spokojnyj vozdoech notsji
Slovno smotriat tsi‘jito otsji 

I blestjat,
Iz volny pevoetsjich zvoekov na loenoe oni 
gljadjat.
Iz prizyvnych divnych kelij, 
Poly skazotsjnych veselij,
Narastaja, oepadaja, bryzgi svetlye letjat.
Vnov‘ potoechnoet, vnov‘ blestjat i ronjajoet 
svetlyj vzgljad 
Na grjadoesjtsjee, gde dremlet 
bezmjatezjnost‘ nezjnych snov,
Vozvesjtsjajemych soglas‘jem zolotych 
kolokolov!

Slysjisj‘, vojoesjtsjij nabat
Slysjisj‘, vojoesjtsjij nabat, 
Totsino stonet mednvj ad!
Èti zvoeki, v dikoj moeke, skazkoe oezjasov 
tverdjat.
Totsjno moljat im pomotsj‘, 
Krik kidajoet prjamo v notsj’,
Prjamo v oesji tjomnoj notsji
Kazjdyj zvoek,
To dlinneje, to korotsje,
Vyklikaet svoj ispoeg,  
I ispoeg ich tak velik,
Tak bezoemen kazjdyi krik,
Tsjto razorvannyje zvony, nesposobye 
zvoetsjat‘,
Mogoet tol‘ko bit‘sja, vit‘sja
i kritsjat‘, kritsjat‘, kritsjat‘!
Tol‘ko plakat‘ o postsjade
I k pylajoesjtsjej gromade
Vopli skorbi obrasjtsjat’!
A mezj tem ogon‘ bezoemnyj,
I gloechoj i mnogosjoemny,
Vsjo gorit,
To iz okon, to po krysje, 
Mtsjitsja vysje, vysje, vysje, 

Luister, de arrensleeën roetsjen in 
een rij
Luister, de arrensleeën roetsjen in een rij, 
Onstuimig in een rij!
De kleine klokjes klingelen, 
Het zilveren getinkel, doet onze lieve oortjes 
smachten,
Ze zingen en vertellen van het zoete 
vergeten.
O, wat een rinkelderinkel, 
Net de klank van een kinderlach, 
In de heldere nachtlucht
Spreken zij erover,
Dat er na droeve donkere dagen
Een opleving zal komen, 
Een betoverende droom.
De sleeën roetsjen, onstuimig in een rij,
De kleine klokjes klingelen,
Sterren horen hoe de sleeën rijdend praten,
En, luister naar ze, ze fonkelen,
En ze dromen en ze glanzen,
In de hemel lijken geesten te zweven;
In steeds wisselend licht,
In stille fascinatie,
Samen door geklingel, samen door gezang, 
vertellen ze van vergetelheid.

Luister naar de heilige huwelijks-
klokken
Luister naar de heilige huwelijksklokken, van 
goud!
Wat een zachte zaligheid in dit jonge lied!
Net of door de stille avondlucht
Ogen kijken

En glinsteren,
Vanuit een golf van zangerige klanken
Opzien naar de maan.
De kerkklokken roepen van Sprookjesachtige 
vreugde,
Hun getingel zwermt uit, zwelt aan en valt 
weer naar beneden.
Weer vervliet de klank, weer straalt hij
Van een frisse toekomst,
Van serene zachte dromen
Waarvoor de gouden klokken
Hun zegen geven!

Luister naar het dreunende gebeier
Luister naar het dreunende gebeier
Als een kreunende bronzen hel!
Deze wilde klanken verkondigen
Een gruwelijk sprookje.
Alsof ze om hulp smeken,
Met een kreet dwars door de nacht, 
Recht in de oren van de donkere nacht 
Elke klank,
Lang of kort,
Schreeuwt zijn angsten uit, 
En de angst is zo groot,
Dat elke schreeuw zo waanzinnig klinkt,
Als een gebroken gong,
Die geen geluid meer maken kan, 
Ze kunnen alleen maar vechten en twisten
En huilen, huilen, huilen!
Alleen maar smeken om genade
En naar het enorme brandende gebouw
Schreeuwen van verdriet!
Ondertussen gaat het vuur razend tekeer,
Genadeloos en oorverdovend,
Alles brandt,
Nu vanuit de ramen, dan op het dak,
Laait het hoger, hoger, hoger,

SERGEI RACHMANINOV De klokken 
Tekst: gedicht The Bells van Edgar Allen Poe in vertaling van Konstantin Bal
mont. Nederlandse vertaling: Martine Mussies

Gezongen 
TEKSTEN
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I kak boedto govorit:
Ja chotsjoe
Vysje mtsjat‘sja, razgorat‘sja  vstretsjoe 
loennomoe loetsjoe, 
Il‘ oemroe, il‘ tottsjastottsjas vplot‘ do 
mesjatsa vzletsjoe!
O, nabat, nabat, nabat,
Jesli b ty vernoel nazad
Ètot oezjas, èto plamja, ètoe iskroe, ètot 
vzgljad,
Ètot pervyj vzgljad ognja,
O kotorom ty vestsjaesj‘, s platsjem, s voplem i 
zvenja!
A teper‘ nam net spasen‘ja,
Vsjoedoe plamja i kipen‘je,
Vsjoedoe strach i vozmoesjtsjen‘je!
Tvoj prizvv,
Dikich zvoekov nesoglasnost‘
Vozvesjtsjaet nam opasnost‘, 
To rastet beda gloechaja, to spadajet, kak 
priliv!
Sloech nasj tsjoetko lovit volny v peremene 
zvoekovoj,
Vnov‘ spadajet, vnov‘ rydajet 
mednostonoesjtsjij priboj.

Pochoronnyj slysjen zvon
Pochoronnyj slysjen zvon,
Dolgij zvon!
Gor‘koj skorbi slysjny zvoeki, gor‘koj zjizni 
kontsjen son, 
Zvoek zjeleznyj vozvesjtsjajet o petsjali 
pochoron!
I nevol‘no my drozjim,
Ot zabav svojich spesjim
I rydajem, vspominajem, tsjto i my glaza 
smezjim.
Neizmennomonotonnyj,
Ėtot vozglas otdaljonnyj,
Pochoronnyj tjazjkij zvon,
Totsjno ston 
Skorbnyj, gnevnyj

I platsjevnyj,
Vyrastajet v dolgij goel,
Vozvesjtsjajet, tsjto stradalets neproboednym 
snom oesnoel.
V kolokol‘nych kel‘jach rzjavych
O dlja pravych i nepravych
Grozno vtorit ob odnom: 
Tsjto na serdtse boedet kamen‘, tsjto glaza 
somknoetsja snom.
Fakel traoernyj gorit,
S kolokol‘ni ktoto kriknoel, ktoto gromko 
govorit.
Ktoto tsjornyj tam stojit,
I chochotsjet, i gremit,
I goedit, goedit, goedit,
K kolokol‘ne pripadaet,
Goelkij kolokol katsjajet 
Goelkij kolokol rydajet,
Stonet v vozdoeche nemom,
I protjazjno vozvesjtsjajet o pokoje grobom.

En lijkt te zeggen:
Ik wil
Hoger branden, vlammen  Het maanlicht 
ontmoeten, 
Of ik sterf, of ik vlieg onmiddellijk in één keer 
omhoog tot de maan!
O, noodklok, noodklok, noodklok,
Kon je het maar terugdraaien 
Deze verschrikking, dut vuur, deze vonk, dit 
schouwspel, 
Deze eerste aanblik van het vuur.
Die je verkondigt met geween, geweeklaag 
en geroep!
Maar nu valt er niets meer te redden,
Door het vlammen en laaien
Is nu overal angst en verschrikking!
Jouw oproep,
Jouw wilde geluid,
Waarschuwt voor verschrikkelijk gevaar,  
Dan zwelt het gebeier aan, dan zwakt het af, 
als het getij!
Hoor hoe we het geluid van de golven 
voelen,
Opnieuw zwelt het aan, opnieuw kreunt het, 
dat huilende geluid.

Hoor je de begrafenisklok?
Hoor je de begrafenisklok?
Dat monotone geluid!
Klanken van bitter verdriet,
De bittere levensdroom is voorbij, 
Het geluid van metaal als voorbode van het 
verdriet op de begrafenis!
En we kunnen het niet helpen te beven, als 
we dit ‘feest’ ijlings verlaten,
En we snikken en bedenken, dat ook wij de 
ogen sluiten.
Regelmatig en monotoon,
Deze kreet van verre,
De galmende begrafenisklok,
Als gekreun  
Verdrietig, boos

En betreurenswaardig 
Groeit hij uit tot lang gegalm
En verkondigt dat het slachtoffer in een 
vaste, diepe slaap viel.
Het geluid uit de roestige klokkentoren galmt 
voor rechtvaardigen en onrechtvaardigen
En herhaalt dreigend het volgende:
Dat het hart een steen zal worden, 
Dat de ogen door een droom gesloten zullen 
worden.
De begrafenisfakkel brandt,
Vanaf de klokkentoren schreeuwde iemand, 
sprak iemand luid.
Een zwart iemand staat daar, 
En lacht vals, en brult,
En zoemt, zoemt, zoemt,
Houdt zich aan de klokkentoren vast,
De klinkende bel schudt 
De klinkende bel huilt,
Gekreun door de stille lucht
Verkondigt langdurig de vrede van de 
doodskist.

Gezongen 
TEKSTEN
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Olga Kulchynska sopraan
Sinds zij in 2015 de eerste prijs won op de Francisco 

Viñas Vocal Competition in Barcelona, heeft de Oekra
iense zangeres Olga Kulchynska (1990) zich ontwikkeld 
tot een van de vooraanstaande lyrische sopranen van 
haar generatie. Zij zong operarollen bij de Nationale 
Opera, Bayerische Staatsoper, Opéra de Paris en de Wiener Staatsoper. 
In het seizoen ’19’20 maakte zij een overweldigend debuut bij The 
Metropolitan Opera in New York als Musetta in La bohème. Sindsdien 
ligt de wereld aan haar voeten.

Pavel Petrov tenor
De Belarussische tenor Pavel Petrov is een ware 

natuurkracht. Sinds hij de eerste prijs én de Don Placido 
Domingo Zarzuela prijs won op de Placido Domingo 
Operalia Competition kwam zijn carrière in een grote 
stroomversnelling: hij debuteerde bij de Londense Royal 
Opera House in Turandot (Pong), bij de Verona Arena in 
La Traviata (Alfredo) en op de Salzburg Festspiele in 
Schoppenvrouw als Chaplitsky, de Wiener Staatsoper in 
in L’elisir d’amore (Nemorino). Petrov is goed voorbereid 
op dit concert: hij zong de tenorsolo’s in De Klokken op 
6 en 7 september in de Philharmonie van Parijs met het 
Orchestre de Paris o.l.v. Klaus Mäkelä.

Mikhail Petrenko bas
Mikhail Petrenko heeft een mooie geschiedenis met Rachmaninovs 

De Klokken: voor EMI maakte hij een opname van het werk met de Ber
liner Philharmoniker o.l.v. Sir Simon Rattle. Hij zong diverse rollen bij 
The Metropolitan Opera in New York, maakte opnames van o.a. Die 

Walküre met Gergiev en gaf een 
solorecital in de Hamburgse Elb
philharmonie. Geen wonder dat 
Petrenko een van de meestge
vraagde bassen van dit moment is.

Karina Canellakis dirigent
De Amerikaanse dirigent Karina Canellakis is sinds 1 

september 2019 chefdirigent van het Radio Filharmo
nisch Orkest, waarmee zij de eerste vrouwelijke chefdiri
gent van een Nederlands orkest werd. Zij wordt 
internationaal geprezen om haar emotioneel geladen uit
voeringen, technische beheersing en diepgang in haar 
interpretaties en is een van de meest gevraagde dirigen
ten van haar generatie geworden. Naast chefdirigent van 
het Radio Filharmonisch Orkest is ze vaste gastdirigent 
van het London Philharmonic Orchestra en vaste gastdiri
gent van het RundfunkSinfonieorchester Berlin. Recent 
dirigeerde ze enkele van de beste Europese en Ameri

kaanse orkesten, waaronder het Gewandhausorchester Leipzig, het 
Chicago Symphony Orchestra, het Symphonieorchester des Bayeri
schen Rundfunks, Los Angeles Philharmonic, San Francisco Symphony 
en Orchestre de Paris en de Boston Symphony Orchestra. Eerder stond 
ze al voor het London Symphony Orchestra, Philadelphia Orchestra en 
de orkesten van Melbourne, Sydney, Toronto, Cincinnati, Minnesota en 
Detroit. Ze was de eerste vrouw die in 2019 de ‘First Night of the BBC 
Proms’ in Londen dirigeerde met het BBC Symphony Orchestra.

Benjamin Goodson koordirigent
De Engelse Benjamin Goodson (1990) dirigeert een breed repertoi

re, met een bijzondere focus op 20e en 21eeeuwse a capella muziek. 
Hij wordt internationaal geroemd om de levendigheid, warmte en pre
cisie van zijn uitvoeringen. Goodson is chefdirigent van het Groot 
Omroepkoor en muzikaal leider van Bath Camerata. Hij werkt als gast
dirigent bij Rundfunkchor Berlin, SWR Vokalensemble, MDR Rundfunk
chor Leipzig, NDR Rundfunkchor Hamburg en Collegium Vocale Gent.
Als koordirigent bereidt Benjamin 
koren voor voor ’s werelds toon
aangevende orkesten, waaronder 
de Berliner Philharmoniker en het 
London Symphony Orchestra. 
Vorig jaar tekende Goodson voor 
vier jaar bij als chefdirigent van 
het Groot Omroepkoor.

Uitvoerenden

  — º→
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Het Radio Filharmonisch Orkest is bij uitstek 
de ambassadeur voor nieuwe en onbekende 
muziek in Nederland en daarbuiten. Elke 
week laat het orkest publiek in de grote 
concertzalen van Nederland en talloze 
mensen thuis via radio en internet genieten 
van meesterwerken uit de klassieke muziek.

CHEF-DIRIGENT Karina Canellakis • VASTE GAST-

DIRIGENT Stéphane Denève • HONORARY CHIEF 

CONDUCTOR Jaap van Zweden • ERE-DIRIGENT Edo 
de Waart • ASSISTENT-DIRIGENT Chloe Rooke 
1E VIOOL • Joris van Rijn* • Nadia Wijzenbeek* • 
Dimiter Tchernookov* • Alexander Baev • Fred 
Gaasterland • Roswitha Devrient • Maria 
Escarabajal • Alberto FacanhaJohnson • 
Mariska Godwaldt • Josje ter Haar • Masha 
Iakovleva • Julija Hartig • Kerstin Kendler • 
Pamela Kubik • Leonie Mensink • Pedja 
Milosavljevic • Gerrie Rodenhuis • Ruud 
Wagemakers • Stella Zake 2E VIOOL Casper 
Bleumers** • Andrea van Harmelen** • Joao 
Filipe Farinha Fernandes** • Sarah Loerkens** • 
Ian vanden Berk • Esther de Bruijn • Michiel 
Eekhof • Yvonne Hamelink • Annemarie van 
Helderen • Esther Kövy • Dana Mihailescu • 
Renate van Riel • Alexander vanden Tol • 
Eveline Trap • Nina de Waal • Nika Toskan • 
Matthijs vander Wel ALTVIOOL Francien 
Schatborn** • Frank Brakkee • Huub 
Beckers • Arjan Wildschut • Igor Bobylev 
• Marije Helder • Annemijn den Herder • 
Annemarie Konijnenburg • Sabine 
Duch • Robert Meulendijk • Lotte de 
Vries • Ewa Wagner CELLO Michael 
Müller** • Michael Stirling** • Anton 
Istomin • Eveline Kraayenhof • Harm 
Bakker • Winnyfred Beldman • Mirjam 
Bosma • Crit Coenegracht • Anneke 

Janssen • Ansfried Plat • Rebecca Smit • Arjen 
Uittenbogaard CONTRABAS Wilmar de Visser** • 
Annika Pigorsch • Jim Schultz • Sjeng Schupp 
• Ella Stenstedt • Stephan Wienjus • Servaas 
Jessen • Eduard Zlatkin FLUIT Ingrid Geerlings** 
• Barbara Deleu** • Ines Pires Pinto PICCOLO 

Maike Grobbenhaar HOBO Aisling Casey** • 
Hans Wolters** • Yvonne Wolters • Marjolein 
Koning • ALTHOBO • Gerard van Andel KLARINET 

Frank vanden Brink** • Arjan Woudenberg** • 
Esther Misbeek ES-KLARINET Diede Brantjes • 
BASKLARINET Sergio Hamerslag FAGOT Hajime 
Konoe** • Jos Lammerse** • Birgit Strahl 
CONTRAFAGOT Marlene Schwärzler HOORN Petra 
BotmaZijlstra** • Annelies van Nuffelen** • 
Toine Martens • Fréderick Franssen • Margreet 
Mulder • Rebecca Grannetia TROMPET Hans van 
Loenen** • Hessel Buma** • Johan Verheij • 
Raymond Rook TROMBONE Herman Nass** • Tim 
Ouwejan** • Niels Jacobs BASTROMBONE Pelle 
van Esch TUBA Bernard Beniers • PAUKEN • Paul 
Jussen** SLAGWERK Hans Zonderop** • Mark 
Haeldermans** • Esther Doornink • Vincent 
Cox HARP Ellen Versney PIANO Stephan Kiefer

Het Groot Omroepkoor is het enige pro
fessionele koor in Nederland dat is gespe
cialiseerd in symfonisch koor repertoire, dat 
zich uitstrekt van de grote bekende werken 
van alle tijden tot de nieuwste muziek die ze 
uitvoeren tijdens o.a. het NTR Zaterdag
matinee, het AVROTROS Vrijdagconcert en 
het Zondagochtend Concert, live te horen 
op NPOKlassiek.

Radio Filharmonisch 
      Orkest

      Groot 
Omroepkoor

CHEF-DIRIGENT Benjamin Goodson • SOPRANEN 
Annelie Brinkhof • Elise van Es • Titia van Heyst 
• Charlotte Janssen • Anitra Jellema • Mariëlle 
Kirkels • Pauline de Lannoy • Bauwien van der 
Meer • Heleen Meijer • Tanja Obalski • Yun 
Park • Judith Petra • Maja Roodveldt • 
Annette de Rozario • Jolanda Sengers • 
Varvara Tishina • Liesbeth Vanderhallen 
• Dorien Verheijden ALTEN Nicoline 
Bovens • Marleene Goldstein • José 
Kamminga • Julia Mech • Susanne 
Meessen • Marga Melerna • Chantal 
Nysingh • MarieSande Papenmeyer • 
Anjolet Rotteveel • Guja Sandholt • 
Anna Traub • Lisinka de Vries • Harda 
van Wageningen • Roelien van 
Wageningen • Franske van der Wiel • Els 
Woldberg • Pierrette de Zwaan TENOREN 
Emilio Aguilar Balbuena • Alan Belk • Andre 
Cruz • Dolf Drabbels • Felipe Gallegos Carlos 
• Ben Heijnen • Gerben Houba • PeterPaul 
Houtmortels • Matevz Kajdiz • Leon van Liere • 
Aart Mateboer • Albert van Ommen • Uroš 
Petrač • JanWillem Schaafsma • Matthew 
Smith • Georgi Sztojanov BASSEN GertJan 
Alders • Erks Jan Dekker • Peter Duyster • Joep 
van Geffen • Geert van Hecke • Pieter Hendriks 

• Daniël Hermán Mostert • Itamar Lapid • 
Ludovic Provost • Menno van Slooten • Lars 
Terray • Luuk Tuinder • Hans de Vries • Nanco 
de Vries • Jan van Zelm • PIANIST Ben Martin 
Weijand
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VRIJDAG 22 SEPTEMBER 2023, 20.15 UUR 
TivoliVredenburg, Utrecht

Maria Milstein met het 
Concertgebouw Kamerorkest

Concertgebouw Kamerorkest
Michael Waterman concertmeester
Maria Milstein viool

GEORGE WALKER Lyric for Strings
SCHUBERT Rondo in A voor viool en 
strijkers, D438
BEETHOVEN Cavatina uit Strijkkwartet  
opus 130
SIBELIUS Suite voor viool en strijkers  
opus 117
TSJAIKOVSKI Souvenir de Florence  
(arr. Michael Waterman)

VRIJDAG 29 SEPTEMBER 2023, 20.15 UUR
TivoliVredenburg, Utrecht

Netopil en Špaček 
in een Tsjechisch programma

Radio Filharmonisch Orkest
Tomáš Netopil dirigent
Josef Špaček viool

DVOŘÁK In de natuur
SUK Fantasie voor viool en orkest
SMETANA delen uit Mijn vaderland

Volgende

Maria Milstein Tomáš Netopil

CONCERTEN

Concertlocatie
TivoliVredenburg
Vredenburgkade 11
3511 WB  Utrecht

Kaartverkoop en reserveren
Kaarten koopt u via de kassa van  
Tivoli Vredenburg (030 231 45 44)  
of online (www.tivolivredenburg.nl/avrotros
vrijdagconcert en u krijgt een compleet  
overzicht). Meer informatie vindt u ook op 
www.avrotrosvrijdagconcert.nl.

Informatie programmering & reacties

 www.avrotrosvrijdagconcert.nl 

 AVROTROS Vrijdagconcert

 @vrijdagconcert

 vrijdagconcert.avrotros

 AVROTROSVrijdagconcert

 
Postadres  
AVROTROS Vrijdagconcert 
Postbus 2
1200 JA  Hilversum

Welkom bij het AVROTROS Vrijdagconcert
de mooiste start van uw weekend!

In TivoliVredenburg én in talloze huiskamers via NPO Klassiek, luidt onze concert
serie al decennialang het weekend in. Er klinkt een rijke variatie aan klassieke 
meesterwerken, onbekende composities van bekende componisten, Nederlandse 
muziek en premières. Onze vaste bespelers, het Radio Filharmonisch Orkest en 
het Groot Omroepkoor, worden afgewisseld door verschillende gastoptredens 
van Nederlandse en buitenlandse orkesten, ensembles en solisten. Pianist Hannes 
Minnaar is dit seizoen artist in residence in de serie AVROTROS Vrijdagconcert.

Een rode draad die door de concerten loopt is het thema Wanderlust: het verlangen 
om te reizen, verre oorden te zien en je horizon te verbreden. Het is de verzuchting 
in Schuberts Lied Der Wander: Dort wo du nicht bist, dort ist das Glück. Maar het is 
ook de innerlijke reis van Mahler, in zijn Lieder eines fahrenden Gesellen. 

Wij nemen u graag mee op reis vanuit uw stoel, elk concert weer. We verheugen 
ons op muzikale reizen door de tijd, naar nieuwe werelden, langs onbekende 
landschappen. Laten we op reis gaan aan de hand van de mooiste klanken:  
bekend of gloednieuw. Gaat u mee?

Namens AVROTROS, Stichting Omroep Muziek, NPO Klassiek en TivoliVredenburg
wensen wij u veel luisterplezier en hopelijk tot ziens!

VRIJDAG 15 SEPTEMBER 2023

Openingsconcert:  
De Klokken van 
Rachmaninov
Radio Filharmonisch Orkest | 
Groot Omroepkoor | Karina 
Canellakis | Benjamin Goodson | 
Tsoupaki | Sibelius | Rachmaninov

VRIJDAG 22 SEPTEMBER 2023

Maria Milstein met het 
Concertgebouw 
Kamerorkest
Michael Waterman | Maria 
Milstein | Walker | Schubert | 
Beethoven | Sibelius | 
Tsjaikovski/Waterman

VRIJDAG 29 SEPTEMBER 2023

Netopil en Špaček in een 
Tsjechisch programma
Radio Filharmonisch Orkest | 
Tomáš Netopil | Josef Špaček | 
Dvořák | Suk | Smetana

VRIJDAG 6 OKTOBER 2023

Hannes Minnaar en het 
Groot Omroepkoor: 
Brahms en Martin
Groot Omroepkoor | Florian 
Helgath | Anton Spronk | Brahms 
| Mason | Martin

VRIJDAG 13 OKTOBER 2023

Klassieke Top 400
Radio Filharmonisch Orkest | 
Nationaal Vrouwen Jeugdkoor | 
Chloe Rooke | Wilma ten Wolde

ZATERDAG 14 OKTOBER 2023

Clara-Jumi Kang en 
 het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest
Rotterdams Philharmonisch 
Orkest | Finnegan Downie Dear | 
Clara-Jumi Kang | Adès | Britten | 
Moesorgski/Ravel 

VRIJDAG 20 OKTOBER 2023

Viotti dirigeert Tsjaikovski 
en Rachmaninov
Nederlands Philharmonisch 
Orkest | Lorenzo Viotti | Bertrand 
Chamayou | Britten | Ravel | 
Tsjaikovski | Rachmaninov

VRIJDAG 27 OKTOBER 2023

Hannes Minnaar en 
Thomas Oliemans
Thomas Oliemans | Hannes 
Minnaar | Schubert | Bartók | Wolf 

VRIJDAG 10 NOVEMBER 2023

Sir Mark Elder in een Brits 
programma
Radio Filharmonisch Orkest | 
Groot Omroepkoor | Sir Mark 
Elder | Goodson | Grieg | Delius | 
Vaughan Williams | Elgar

VRIJDAG 17 NOVEMBER 2023

Isabelle van Keulen en 
Hartmut Haenchen: 
Brahms & Strauss
Noord Nederlands Orkest | 
Hartmut Haenchen | Isabelle 
van Keulen | Brahms | Strauss

VRIJDAG 24 NOVEMBER 2023

Bertie Baigent en Olga 
Paschenko: Beethoven  
& Clara Schumann
Orkest van de Achttiende Eeuw 
| Bertie Baigent | Olga 
Pashchenko | Beethoven | 
C. Schumann | Mayer | 
Beethoven

VRIJDAG 1 DECEMBER 2023

Canellakis met Mahlers 
Eerste Symfonie
Radio Filharmonisch Orkest | 
Karina Canellakis | Victor Julien-
Laferrière | Smyth | Bosmans | 
Mahler

VRIJDAG 8 DECEMBER 2023

Stéphane Denève dirigeert 
het Requiem van Fauré
Radio Filharmonisch Orkest | 
Groot Omroepkoor | Stéphane 
Denève | Marc Korovitch
 | Debussy/Escher | Koechlin | 
Fauré

VRIJDAG 15 DECEMBER 2023

Kerst met de Nederlandse 
Bachvereniging
Koor en orkest van de 
Nederlandse Bachvereniging | 
Alex Potter | Schein | Michael | 
Strungk | Lasso | Kuhnau | 
Hammerschmidt | Bach

VRIJDAG 22 DECEMBER 2023

AVROTROS Kerstconcert
Radio Filharmonisch Orkest | 
Groot Omroepkoor | Marcus 
Creed | Mozart | Finzi | Vaughan 
Williams

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

CONCERTOVERZICHT 2023

Omslagbeeld: Pierre Louis Dubourcq, Landschap in de omgeving van Rome, ca. 1843, 
Amsterdam Museum, legaat C.J. Fodor, foto Amsterdam Museum.
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www.avrotrosvrijdagconcert.nl

De klassieke start
van je weekend!
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