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welkom

bij het AVROTROS Vrijdagconcert!

Hier - in de Grote Zaal van TivoliVredenburg in Utrecht - begint u uw weekend
met de allermooiste klassieke muziek. Op het podium zult u geregeld onze huis-
ensembles, het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor, zien
musiceren. Daarnaast treden dit seizoen uitstekende gastensembles op, samen
met gerenommeerde dirigenten en solisten van over de hele wereld. Vol trots
presenteren wij Ella van Poucke, dit jaar onze artist in residence.

Ruime aandacht is er jaarlijks voor nieuwe Nederlandse muziek, die bij het
Vrijdagconcert in premiere gaat. Verder brengen we een reeks Odes & Hommages,
waarin eerbetonen klinken aan het Groot Omroepkoor en het Radio Filharmonisch
Orkest, aan het publiek, de muziek en de vrijheid & de vreugde. Ook is er aan-
dacht voor de 150e verjaardag van Sergej Rachmaninov en voor de muziek van
Max Reger en Ralph Vaughan Williams.

Namens AVROTROS, Stichting Omroep Muziek, NPO Klassiek en TivoliVredenburg
wensen wij u veel luisterplezier en hopelijk tot ziens!

Concertlocatie Informatie programmering & reacties
TivoliVredenburg
Vredenburgkade 11

3511 WB Utrecht

www.avrotrosvrijdagconcert.nl

n AVROTROS Vrijdagconcert
a @vrijdagconcert
vrijdagconcert.avrotros
AVROTROSVrijdagconcert

Kaartverkoop en reserveren
Kaarten koopt u via de kassa van
TivoliVredenburg (030 231 45 44)
of online (www.tivolivredenburg.nl/
avrotrosvrijdagconcert) en u krijgt een Postadres

compleet overzicht). Meer informatie vindt u AVROTROS Vrijdagconcert
ook op www.avrotrosvrijdagconcert.nl. Postbus 2

1200 JA Hilversum

Het AVROTROS Vrijdagconcert is een productie van AVROTROS in samenwerking met
NPO Klassiek, Stichting Omroep Muziek en TivoliVredenburg

AVROTROS

VRIJDAG
CONCERT

VRIJDAG 9 JUNI 2023, 20.15 UUR
Verwachte eindtijd ca. 22.35 uur
inleiding Jan-Willem van Ree, 19.30 uur
serie Muzikale Meesterwerken
TivoliVredenburg, Utrecht

SLOTCONCERT

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor

Hartmut Haenchen dirigent
Michael Alber koordirigent

Siobhan Stagg sopraan (Peri)
Lauren Urquhart sopraan (Jungfrau)
Sophie Rennert mezzosopraan (Der
Engel)

Sebastian Kohlhepp tenor (verteller)
Rafael Fingerlos bariton (Der Mann)
Kieran Carrel tenor (Jingling)
Ludovic Provost bariton (Gazna)

Dit concert is live te beluisteren via
NPO Klassiek en ook live te zien, zie
npoklassiek.nl

Presentatie: Leonard Evers

AVRo
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ROBERT SCHUMANN 1810-1856

Das Paradies und die Peri opus 50
(1843)

wereldlijk oratorium in drie delen voor
solisten, koor en orkest

1. Vor Edens Tor im Morgensprangen
2. Die Peri tritt mit schiichterner
Gebarde

pauze

3. Schmicket die Stufen zu Allahs
Thron

De boventiteling wordt verzorgd door
Jurjen Stekelenburg

@klassiek


http://npoklassiek.nl
http:// www.npoklassiek.nl
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DE TOEKOM!
VAN KLASSIEK

Support klassieke talenten en geef

ze het podium dat ze verdienen Word lid

3X per jaar

. magazine + cd
Nederland kent veel talentvolle musici die het

verdienen om gehoord te worden.

AVROTROS geeft jonge talenten een uniek
podium door met hen professionele opnames
te maken. Hiermee presenteren zij zich via
radio en tv aan het grote publiek. Zo kunnen
zij zich ontwikkelen en waarborgen wij de
toekomst van klassieke muziek in Nederland.

Word nu lid en ontvang 3x per jaar ons magazine
inclusief talent-cd.

= Kijk op: avrotros.nl/geefomklassiek

DAS PARADIES UND
DIE PERI

Het slotconcert van dit seizoen van het Vrijdagconcert staat in het teken van ‘ver-
langen naar het paradijs’. Want het was een exotisch sprookje van Thomas Moore dat
Robert Schumann inspireerde tot het sfeervolle en kleurrijke Das Paradies und die
Peri. Het behoort tot dat handjevol koorwerken dat door de magnifieke muziek en de
sterke geestelijke boodschap luisteraars tot tranen toe roert. En toch is dit bijzondere

stuk zo goed als onbekend bij het publiek. Vandaar hier een vurig pleidooi!

Na het ‘liederenjaar’ 1840, het ‘symfonische
jaar’ 1841 en het ‘kamermuziekjaar’ 1842
vond Robert Schumann als jonge dertiger
dat hij het jaar daarop met iets heel anders
moest komen. Sterker nog: de visionaire en
ambitieuze kunstenaar had zich voorgenomen
‘een geheel nieuw genre voor de concertzaal’
te creéren. Hij dacht daarbij in concreto aan
een groots opgezet werk voor solisten, koor
en orkest. Aldus geschiedde, zodat hij in juni
1843 verheugd kon melden:

RODETTHC
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‘Ik heb mijn Paradies und Peri afgelopen
vrijdag voltooid: mijn grootste en hopelijk
ook mijn beste werk. Met dankbaarheid
jegens de Hemel, die mij de kracht schonk
het te schrijven, zet ik nu het Fine onder de
partituur. Een werk als dit vergt een grote
inspanning — al doende begrijp je pas wat
erbij komt kijken als je nog meer van zulke
dingen wilt componeren... Het verhaal van
de Peri is als voor muziek geschreven. Het
hele idee is zo poétisch, zo zuiver, dat het mij
in verrukking bracht.’

In zijn enthousiasme stond hij niet alleen,
want al eerder, toen hij nog volop bezig was
met de compositie, meldde zijn vrouw Clara,
niet zonder enige huivering: ‘Volgens mij is
dit het heerlijkste wat hij ooit heeft geschre-
ven. Maar hij werke er zo vol overgave aan,
met een vuur dat mij nu en dan doet vrezen
dat het hem schaadt; en toch word ik hier
heel gelukkig van.’

Een werk als dit vergt een grote
inspanning - al doende begrijp
je pas wat erbij komt kijken als je
nog meer van zulke dingen wilt
componeren...



Andere culturen

Das Paradies und die Peri past inderdaad niet
in de tot dat moment bestaande genres. Het
is beslist geen opera, hoewel Schumann dat
aanvankelijk had overwogen; hij noemde het
uiteindelijk een oratorium. Dat klopt min of
meer als we daarbij de definitie aanhouden
van een grote concertante compositie voor
solisten, met een prominent koor en een
orkest; er is een verhaal dat wordt verteld
door een solist, zoals de Evangelist dat doet
in de passies van Bach.

Das Paradies und die Peri past
inderdaad niet in de tot dat
moment bestaande genres. Het
is beslist geen opera, hoewel
Schumann dat aanvankelijk had
overwogen; hij noemde het
uiteindelijk een oratorium.

Een wereldlijk oratorium kunnen we Das
Paradies und die Peri ook niet echt noemen.
Het spirituele speelt daarin namelijk een
cruciale rol, maar dan op een geheel eigen
wijze, niet gebaseerd op de Bijbel, zoals vele
oratoria — bijvoorbeeld die van Hindel.
Morele waarden die eigen zijn aan de grote
godsdiensten tillen het geheel uit boven
beperkende labels als christelijk, joods,
hindoe of islamitisch. Met een duur woord
heet dit ‘syncretisme’, een benadering die
voortkomt uit de Verlichting: zoeken naar
wat verbindt, niet naar wat de diverse
levensbeschouwingen onderscheidt. Een
beroemd ouder voorbeeld van deze houding
was Lessings Nathan der Weise. Een westers
publiek kan zich hier spiegelen aan andere
culturen; de bekoring van het exotische en
sprookjesachtige maakt dit extra aantrekke-

lijk.

Perzische mythologie

De Ierse dichter Thomas Moore schreef in
1817 een oriéntaalse raamvertelling, Lalla
Rookh geheten, die een bestseller werd. Het
verhaal van de Peri is daar een onderdeel van.
In een Duitse vertaling, die in 1822 werd
gepubliceerd door de uitgeverij van zijn
vader, leerde Robert Schumann het gedicht
al heel vroeg kennen; hij was er meteen door
gegrepen. Samen met zijn vriend Emil
Flechsig werkte hij niettemin pas vanaf 1841
aan het libretto.

De titelfiguur, de Peri (sopraan), is ontleend
aan de Perzische mythologie. Daar is een
‘peri’ zoiets als een fee. Ondanks haar nobele
karakter geldt zij — het kind van een gevallen
engel en een sterfelijke vrouw — als onrein en
mag ze het Paradijs niet betreden. De Engel
aan de poort (alt) laat zich echter vermurwen
door haar vurige pleidooi en belooft haar toe
te laten, op voorwaarde dat ze ‘des Himmels
liebste Gabe’ meebrengt. Geen eenvoudige
opgave, want haar wordt niet verteld wat dit
inhoudt.

Drie delen, drie proeven

De dramaturgische opbouw is mooi strak
gehouden. Binnen de drie delen doet de Peri
drie pogingen, waarvan de laatste slaagt. In
deel I zien we hoe zij naar India vliegt. In dat
prachtige land woedt een felle strijd tegen de
tirannieke veroveraar Gazna. De Peri meent
de vereiste gave te hebben gevonden: de
laatste druppel bloed van de laatste hin-
doe-vrijheidsstrijder, ‘fiir die Freiheit
verspritzt von Heldenmut'. Vol goede hoop
gaat ze daarmee terug naar het Paradijs.
Maar in deel II volgt de afwijzing: het offer is
niet heilig genoeg! Dan zoekt de Peri verder,
deze keer in Afrika. Ze neemt een bad in de
heilige bronnen van de Nijl. In Egypte heerst
de pest. Een jongeling is besmet en verlaat
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zijn geliefde om haar dit lot te besparen. Het
meisje volgt hem echter om samen met hem
te sterven in een laatste kus. Hun laatste
ademtocht wordt opgevangen door de Peri.
Ook deze offergave wordt afgekeurd (deel
III), maar de Peri geeft het niet op. Zij gaat
op weg naar het Midden-Oosten. In het
lieflijke dal van Baalbek rust een jongetje
tussen de bloemen uit na het spelen. Een
reiziger te paard verschijnt ten tonele, lest zijn
dorst met water uit een bron en ziet dan het
mooie kind, dat zijn begeerte lijkt te wekken.
Maar voordat de ruwe man zich aan hem kan
vergrijpen, klinkt vanaf de minaretten de
oproep tot het avondgebed en knielt het kind
neer om te bidden. Vol berouw volgt de
verstokte zondaar zijn voorbeeld — ook hij was
lang geleden net zo onschuldig — en plengt
een traan: dat is het geschenk waarmee de
Peri eindelijk het Paradijs mag betreden! Ze
heeft voldoende kunnen meemaken van het
menselijk lijden en sterven.

PODCAST
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SeHunanty

Een enorm succes

Verhalende, lyrische, schilderende en — vooral
in de koren — gewijde elementen maken Das
Paradies und die Peri tot een gaaf en kleurrijk
geheel, waarbinnen die aspecten volmaake in
balans zijn. Vol zelfvertrouwen leidde
Schumann op 4 december 1843 de wereld-
premiére in het oude Leipziger Gewandhaus
en maakte daarbij tevens zijn debuut als
dirigent. Het was een enorm succes, dat zijn
carriére krachtig bevorderde. Naar verluidt
was zelfs zijn schoonvader Friedrich Wieck,
die jarenlang het huwelijk van Robert met
Clara had tegengehouden, onder de indruk.
Weldra volgden uitvoeringen in het buiten-
land, tot aan New York en Kaapstad toe.
Ook mensen van nu spreekt Das Paradies und
die Peri aan, als muziekstuk én als stof tot
nadenken.

FRITS VLIEGENTHART

ENGLAND
Y ENGLAND

npoklassiek.nl/podcasts/england-my-england
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TEKSTEN

ROBERT SCHUMANN Das Paradies und die Peri
tekst: Emil Flechsig en Robert Schumann (naar Thomas Moore, Lalla Rookh)

ERSTER TEIL

Nr.1ALT SOLO

Vor Edens Tor im Morgenprangen stand eine
Peri schmerzbefangen: Und wie sie lauscht
dem Lebensquelle, dess’ Flut harmonisch
drinnen hallte, und wie vom Licht ihr Fittich
helle, das durch halboffne Pforten wallte:
Weint sie, verbannt aus diesen Au'n, ihr
stindiges Geschlecht zu schaun

Nr. 2 DIE PERI

Wie gliicklich sie wandeln, die sel’gen
Geister, im Dufte von Blumen, die nimmer
verbliithn! Sind mein auch die Girten auf
Landen und Meer, und pfliick’ ich selbst
Blumen auf Sternen umher: Ein Bliimlein
des Himmels ist schoner denn alle! Glinzt
Kaschemirs See auch sonnig und rein mit
seiner Plataneninseln Schein, und rinnen
dort Stréme auf goldnem Sand, doch ach!
nur den Seligen ist’s bekannt: Ein Tropfen
des Himmels ist schoner denn alle! Geh,
schwing dich im Fluge von Stern zu Stern,
von Welt zu leuchtender Welt, so fern, als der
Himmel wolbt seine Sonnenhalle, nimm alle
die Wonnen von allen den Sphiren und laf3
durch unendliche Zeiten sie wihren: Ein
Stiindlein des Himmels ist schoner denn alle!

Nr. 3 REZITATIV tenor solo

der hehre Engel, der die Pforte des Lichts
bewacht, vernimmt die Worte, und wie er
lauscht und niher schleicht dem sanften
Lied, entsinkt ihm eine Trine; er sprach:

EERSTE DEEL

Nr.1ALT SOLO

Voor de poort van Eden in het
ochtendgloren staat een peri, gekweld door
smart: en terwijl zij naar de levensbron
luistert, die binnen harmonieus bruist, en
haar vleugels glanzen in het licht dat door
halfopen poorten stroomt, huilt ze,
verbannen uit deze contreien, naar haar
zondige geslacht.

Nr. 2 DE PERI

Wat leven ze gelukkig, die gelukzalige
geesten, in de geur van bloemen die nooit
verwelken! Al zijn de tuinen in landen en
zeeén ook van mij, en pluk ik zelfs bloemen
op sterren: Eén bloem van de hemel is altijd
nog mooier! Het meer van Kashmir straalt
zonnig en zuiver met zijn schijnsel van
platanencilanden, en water vloeit op het
gouden zand, maar ach, slechts de
gelukzaligen kennen het: Eén druppel van de
hemel is altijd nog mooier! Ga, verhef je en
vlieg van ster naar ster, van wereld naar
lichtende wereld, zo ver als de hemelse
zonnezaal reikt, neem alle verrukkingen van
alle sferen en laat die oneindig lang duren:
één uurtje van de hemel is altijd nog mooier!

Nr. 3 RECITATIEF tenor solo

De verheven engel die de poort van het licht
bewaakt, hoort die woorden, en terwijl hij
luistert en naderbij sluipt naar het zachte
lied, ontvalt hem een traan; hij sprak:
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DER ENGEL

dir, Kind des Stamms, schon, doch voll
Siinden, kann eine frohe Hoffnung ich noch
kiinden. Im Schicksalsbuche stehn die Worte:
‘Es sei der Schuld die Peri bar, die bringt zu
dieser ew’gen Pforte des Himmels liebste
Gabe dar” Geh, suche sie und werde rein:
Gern laf§ ich die Entsiihnten ein!

Nr. 4 DIE PERI

Wo find’ ich sie? Wo bliiht, wo liegt die
Gabe, die dem Himmel g'niigt? Ich kenne
die Urnen, mit Schitzen gefiillt, tief unter
Tschelminars Sdulen verhiillt; ich sah der
Weihrauchinseln Griin viel Klaftern tief im
Meere blithn; ich weif auch, wo die Genien
Konig Jamschids Pokal verhehlen. Er ist von
Gold und von Juwelen, und Lebenstropfen
sind sein Getrink. Doch will auch der
Himmel solch Geschenk? Strahlt je der
Demant einer Krone wie die Stufen an Allahs
Wunderthrone? Und, o ihr Lebenstropfen,
was seid ihr fiir die Tiefen der Ewigkeit!

Nr.5 TENOR SOLO
So sann sie nach und schwang die Fliigel jetzt
tiber Indiens Blumenhtigel.

VOKALQUARTETT

O siifles Land! O Gotterpracht! Es fliistern
die Palmen sacht, es flimmert die
Sternennacht, dort schiumt auf
Bernsteingrund das Meer tiber Korallenriffe
her, dort briitet heif$ der Sonne Brand, im
Schofd der Berge Diamant, es rieseln, reichen
Briuten gleich, die Bichlein hold an Golde
reich. Dort duften Sandelhaine siif$ — o
Paradies!
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DE ENGEL

Jou, kind van de stam, mooi, maar vol
zonden kan ik nog een blijde boodschap
verkondigen. In het boek van het lot staan de
woorden: ‘De peri kan haar schuld aflossen
als zij naar deze eeuwige poort de gave brengt
die de hemel het liefst is’ Ga daar naar op
zoek en word zuiver Graag laat ik je binnen
als je vrij van schuld bent

Nr. 4 DIE PERI

Waar vind ik dat? Waar bloeit, waar ligt de
gave die de hemel tevreden stelt? Ik ken de
urnen, met schatten gevuld, diep onder de
zuilen van Tsjelminar verhuld; Ik zag het
groen van de wierookeilanden veel vadems
diep in de zee blocien; ik weet ook waar de
genieén de bokaal van koning Jamsjid
verborgen houden. Hij is van goud en van
juwelen, en de drank erin bestaat uit
levensdruppels. Maar wil de hemel wel een
dergelijk geschenk? Straalt ooit de diamant
van een kroon zo helder als de treden van
Allah’s wondertroon? En, o, levensdruppels,
wat zijn jullie vergeleken met de diepten van
de ecuwigheid?

Nr.5 TENOR SOLO
Zo dacht ze na en zwaaide haar vleugels uit
nu boven de bloemenheuvel van India.

VOCAAL KWARTET

O lieflijk land, o goddelijke pracht, De
palmen fluisteren zacht in de glinstering van
de sterrennacht, daar schuimt op
barnsteengrond de zee over koraalriffen heen,
daar broedt de zonnegloed in de schoot van
de bergen diamanten uit, en daar ruisen als
rijke bruiden lieflijke beekjes, rijk aan goud,
daar geurt zoet sandelhout — o paradijs!



Nr.6 CHOR

Doch seine Stréme sind jetzt rot von
Menschenblut, es wiitet fiirchterlich der Tod;
er schreitet durch die blumigen Wiesen
verheerend mit den ehernen Fiiflen. O Land
der Sonne, wessen Schritt geht tiber deinen
Boden, wirft deine Pfeiler um, zertritt die
Gottersdulen und Pagoden? Er ist’s, er ist’s
von Gazna, er naht in seinem grimmen Zorn!

CHOR DER EROBERER
Gazna lebe, der michtige Fiirst!
CHOR DER INDER

Es sterbe der Tyrann!

Nr.7 TENOR SOLO

Und einsam steht ein Jiingling noch, es flief3t
sein Blut aus manchen Wunden, er beugt
den Nacken nicht ins Joch, ein Leu, umstellt
von Waidmannshunden. Schon hat sein
Schwert im Feindesschwarm

mit blut’gen Lettern es geschrieben, daf§
ungebeugt ihm Herz und Arm, ein Pfeil nur
ist ihm {ibrig blieben.

CHOR DER EROBERER

Gazna lebe, es lebe der michtige Fiirst!
GAZNA

Komm, kithner Held, und huld’ge mir, willst
du umsonst dein Blut verspritzen? Dein citles
Kimpfen kann nichts niitzen, komm, dein
Leben schenk’ ich dir!

DER JUNGLING

Du schlugst des Landes Biirger, du meiner
Briider Wiirger — dir diesen letzten Pfeil!

GAZNA
Das sollst du biifden!

Nr.8 CHOR
Weh, weh, weh, er fehlte das Ziel, es lebt der
Tyrann, der edle Jiingling fiel!

Nr. 6 KOOR

Maar zijn stromen zijn nu rood van
mensenbloed, de dood gaat als een razende
tekeer; hij schrijdt door de bloemige weiden
verwoestend met zijn ijzeren voeten. o land
van de zon, wie stapt er over jouw grond, wie
werpt jouw pijlers om, stampt fijn de
goddelijke zuilen en pagoden? Hij is het, hij
uit Gazna, hij nadert met zijn vreselijke
woede!

KOOR VAN DE VEROVERAARS

Leve Gazna, de machtige vorst!

KOOR VAN DE INDIERS

Moge de tiran sterven!

Nr.7 TENOR SOLO

En eenzaam staat er nog een jongeman zijn
bloed stroomt uit verschillende wonden, hij
buigt zijn nek niet onder het juk, een leeuw,
omringd door jachthonden. Reeds heeft zijn
zwaard te midden van de vijand

met bloedige letters geschreven dat zijn hart
en arm nooit zullen buigen, én pijl slechts is
hem nog gebleven.

KOOR VAN DE VEROVERAARS

Leve Gazna, leve de machtige vorst!

GAZNA

Kom, dappere held, breng eer aan mij, wil je
vergeefs je bloed vergieten? Jouw ijdele strijd
zal zinloos zijn kom, dan schenk ik je het
leven.

DE JONGEMAN

Jij doodde de burgers van het land, jij wurger
van mijn broeders — voor jou is deze laatste
pijl!

GAZNA

Daar zul je voor boeten.

Nr. 8 KOOR
Wee, wee, wee, hij miste zijn doel, de tiran
leeft, de edele jongeling stierf.
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Nr.9 TENORSOLO

Die Peri sah das Mal der Wunde, und nun
vertobt des Kampfes Wut, kam sie im Strahl
des Morgenrots und nahm das letzte
Tropflein Blut, das aus dem Heldenherzen
drang, eh’ sich der freie Geist entschwang.

DIE PERI, VOKALQUARTETT und CHOR
Sei dies, mein Geschenk, willkommen dorten
an Edens Pforten! Denn heilig ist das Blut,
fur die Freiheit verspritzt vom Heldenmut,
und wiirde nicht triiben die klarste Flut, die
durch die Haine der Sel’gen fliefit! Oh, gibt
es ein Opfer der Erdenwelt, ein Geschenk,
das teuer der Himmel hilt,’s ist das Blut, das
der Freiheit sterbender Sohn ihr bringt als
letzte Libation! Sei dies, mein/dein
Geschenk, willkommen dorten!

ZWEITER TEIL

Nr.10 TENOR SOLO

Die Peri tritt mit schiichterner Gebirde vor
Edens Tor, im Herzen. Himmelshoffnungs-
gliick: Ob sich die Pforte 6ffnen werde, sie
fragt’s mit stummen Liebesblick.

DER ENGEL

Gern griiflen wir, die so gegangen den
Heldentod fiirs Vaterland. Doch sieh, noch
weicht der eh’rne Riegel nicht: Viel heil’'ger
muf$ die Gabe sein, die dich zum Tor des
Lichts l4f3t ein!

ENGEL-CHOR

Viel heil’ger mufl die Gabe sein, die dich
zum Tor des Lichts lif3t ein!

Nr. 11 TENORSOLO

Thr erstes Himmelshoffen schwand. Jetzt sank
sie fern im heiflen Land auf Afrikas Gebirge
nieder und badete ihr matt Gefieder im
Quell des Nils, dessen Entstehn kein
Erdgeborner noch gesehn.
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Nr.9 TENOR SOLO

De peri zag het teken van de wond en toen
het strijdtumult was uitgewoed, kwam zij in
het licht van het morgenrood en nam de
laatste druppel van het bloed dat uit het hart
van de held opwelde, voordat de vrije geest
opvloog

DE PERI, VOCAAL KWARTET en KOOR
Moge dit, mijn geschenk, daar welkom zijn
bij de poorten van Eden. Want heilig is het
bloed voor de vrijheid vergoten door een
held, het zou het helderste water niet
vertroebelen dat door de velden der
gelukzaligen stroomt. o, als de aardse wereld
iets kan offeren, een geschenk dat de hemel
dierbaar is, dan is het wel het bloed dat een
zoon die voor de vrijheid sterft haar als
laatste plengoffer brengt! Moge dit, mijn/

jouw geschenk daar welkom zijn!
TWEEDE DEEL

Nr.10 TENOR SOLO

De peri treedt met een schuchter gebaar voor
de poort van Eden haar hart vervuld van
hemelse hoop: Zou de poort opengaan? Zij
vraagt het met stille, verlangende blik.

DE ENGEL

Dankbaar begroeten wij hen die zijn
gestorven als held voor het vaderland. Maar
zie, nog wijkt de ijzeren grendel niet: Veel
heiliger moet de gave zijn als je door de
poort van het licht wilt gaan.
ENGELENKOOR

Veel heiliger moet de gave zijn als je door de
poort van het licht wilt gaan.

Nr. 11 TENOR SOLO

Haar eerste hoop op de hemel verdween.
Toen daalde ze, ver weg in het warme land
op het gebergte van Afrika neer en baadde
haar vermoeide vleugels in de bron van de
Nijl, waarvan het ontstaan nog door geen
aardbewoner is gezien.



CHOR DER GENIEN DES NILS

Hervor aus den Wissern geschwind und
sehet das holde, liebliche Kind! Eine Peri ist’s,
welch hold’ Gesicht — doch stort sie nicht!
Hort, wie sie singt, hért, wie sie klagt!
Hervor aus den Wissern geschwind usw.
Stille! still!

DIE PERI

Ach Eden, ach Eden, wie sehnt sich nach dir
mein Herz, o wann 6ffnet die Pforte sich
mir!

Nr.12 TENOR SOLO

Fort streift von hier das Kind der Liifte iiber
Agyptens Konigsgriifte, von Palmenhainen
hehr umrauschg; jetzt sieht sie in Rosettas Tal
dem Nesterbau’'n der Tauben zu, jetzt lauscht
sie Schwinen, weif$ wie Schnee, die stolz
durchziehen Moris-See. Welch Bild! Kein
sterblich’ Aug’ hat je ein Land gesehn voll
hoh’rer Pracht! Doch eine Stille, fiirchterlich,
liegt tiber diesen Himmelsfluren, mit

gift gem Hauche ihre Spuren verfolgend,
zieht durchs Land die Pest.

DIE PERI

Fiir euren ersten Fall wie hart, ihr Armen,
biiflt ihr doch, habt einige Bliiten aus Eden
zwar noch, die Schlang’ tiberschleichet sie

all’.

Nr.13 TENOR SOLO und
VOKALQUARTETT

Die Peri weint, von ihrer Trine scheint rings
klar die Luft, der Himmel lacht. Denn in der
Trin’ ist Zaubermacht, die solch ein Geist fiir
Menschen weint.

Nr.14 ALT SOLO

Im Waldesgriin am stillen See, da seufzt ein
Jungling im schweren Weh: Gepackt von der
totenden Seuche, stahl er her sich, zu enden
seine Qual. Er, dem im Leben, wo er stand,
sich jedes Herz einst zugewandy, stirbt jetzt,

KOOR VAN DE GENIEEN VAN DE NIJL
Kom uit het water, snel, en zie het bevallige,
lieftallige kind. Het is een peri, wat een
schattig gezicht — maar stoor haar niet! Hoor
hoe ze zingt, hoor hoe ze klaagt. Kom uit het
water, snel, stil! stil!

DE PERI

Ach, Eden, ach Eden, wat verlangt mijn hart
naar jou, o wanneer gaat de poort voor mij
open?

Nr.12 TENOR SOLO

Weg vliegt het kind van de lucht over de
koningsgraven van Egypte, verheven ruisen
palmen om haar heen; nu eens ziet zij in het
dal van Rosetta hoe duiven nesten bouwen,
dan weer hoort ze zwanen, wit als sneeuw,
die trots het Moeris-meer doorklieven. Wat
een gezicht! Geen sterfelijk oog heeft ooit een
schitterender land gezien! Maar een
gruwelijke stilte ligt op deze hemelse akkers,
met giftige adem zijn pad vervolgend trekt
door het land de pest.

DE PERI

Voor jullie eerste val hoe hard het ook is,
boeten jullie nog steeds, jullie hebben nog
wel bloemen uit Eden maar de slang sluipt
over alles heen.

Nr.13 TENOR SOLO en VOCAAL
KWARTET

De peri huilt, door haar tranen lijkt helder
de lucht, de hemel lacht. Want er is
tovermacht in een traan die zo'n geest voor
mensen huilt.

Nr.14 ALT SOLO

In het groen van het bos bij het stille meer
zucht een jongeman, gekweld door pijn: in de
greep van de dodelijke plaag sloop hij hierheen,
om zijn kwelling te be€indigen. Hij, tot wie,
toen hij nog leefde ieder hart zich voelde
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als hitt’ er keinen Freund, hier ungesehn und
unbeweint.

DER JUNGLING

Ach, einen Tropfen nur aus der See, zu
kiihlen das fiebrisch brennende Weh, ach,
einen Tropfen nur aus der Flut, zu kithlen die

fiebrische Glut!

Nr.15 MEZZOSOPRAN SOLO
Verlassener Jiingling, nur das eine bleibt, was
ihm Trost noch gibt, dafs sie, die er seit
Jahren treu geliebt, geschiitzt ist vor dem
Hauch der Gruft in ihres Vaters
Firstenhallen; denn dorten kiihlig fallen
Fontinen, siif§ durchraucht balsam’scher
Duft die Hallen, und rein ist dorten noch die
Luft, rein wie die Stirn, von ihr umhaucht.
TENOR SOLO

Doch sieh, wer naht dort leise schleichend
dem melancholischen Gebiisch, der Géttin
der Gesundheit gleichend, mit Rosenwangen
frithlingsfrisch! Sie ist’s, vom Strahl des
Mondes schaut

er still verklirt sich nah’n die treue Braut. Sie
hilt im Arm den Freund, sie pref3t die rote
Wang’ an seine bleiche, sie netzt ihr wallend’
Haar im Teiche, dafS es die Stirn ihm
kiihlend nif3t.

DER JUNGLING

Du hier? - Entfliech! Ein Hauch von mir
bringt dir den Tod!

Nr.16 DIE JUNGFRAU

O lafl mich von der Luft durchdringen, der
sel'gen Luft, gehaucht von dir, Tod oder
Leben, siifs ist’s mir. Trink meine Trinen,
auch mein Blut, mein Herzblut selbst
empfingest du, wir’s Balsam nur fiir deine
Glut, gib’s dir nur auf Minuten Ruh! Wend’,
o! dein hold Gesicht nicht ab, bin ich nicht
deine Braut, bin dein? Ist nicht im Leben wie
im Grab der Platz an deiner Seite mein?
Denkst du, daf sie, die nur von dir in
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aangetrokken, sterft nu, alsof hij geen enkele
vriend heeft, hier ongezien en onbeweend.

DE JONGEMAN

Ach, één druppel slechts uit de zee om mijn
koortsachtig brandende pijn te koelen, ach, één
druppel slechts uit het water om die koortsach-
tige gloed te koelen!

Nr.15 MEZZOSOPRAAN SOLO
Verlaten jongeman, slechts één gedachte
geeft hem nog troost, dat zij, die hij jaren-
lang trouw heeft bemind, niet hoeft te vrezen
voor de stank van het graf in de paleizen van
haar vader; want daar klateren koele fontei-
nen, en zoete geur van balsem doordringt de
zalen, en zuiver is daar nog de lucht, zuiver
als het voorhoofd bestreken door de bries.
TENOR SOLO

Maar zie, wie nadert daar, zachtjes sluipend
het melancholieke struikgewas, gelijkend op
de godin van de gezondheid, met lentefrisse
rooskleurige wangen? Zij is het, door het
licht van de maan ziet

hij stil stralend de trouwe bruid naderen.
Arm in arm met haar vriend druke zij haar
rode wang tegen zijn bleke gezicht, zij
dompelt haar golvende haar in de vijver om
haar voorhoofd verkoeling te geven.

DE JONGEMAN

Jij hier? Vlucht! Eén ademtocht van mij
brengt jou de dood!

Nr.16 DE MAAGD

O doordring mij met de luch, de zalige
lucht, uitgeademd door jou, dood of leven,
het is mij even lief. Drink mijn tranen, ook
mijn bloed, mijn hartenbloed zelf heb jij
ontvangen, was het maar balsem voor jouw
gloed, gaf het je maar enige minuten rust! O,
wend je lieve gezicht niet af, ben ik niet jouw
bruid, de jouwe? Is er niet zowel in het leven
als in het graf maar één plaats voor mij? Bij
jou. Denk je dat zij die slechts van jou in



dunkler Welt empfingt ihr Licht, die triibe
Nacht ertrigt, die ihr hereinsinkt, wenn dein
Auge bricht? Ich leben ohne dich, allein, du
meines Lebens Leben, nein! O laf§ mich von
der Luft durchdringen, der sel’gen Luft,
gehaucht von dir, und was sie trag’ auf ihren
Schwingen, Tod oder Leben, stif§ ist’s mir!

TENOR SOLO

Sie wankt — sie sinkt — und wie ein Licht im
giftigen Hauche des Schachts verlischt, so
plotzlich bricht ihr holdes Auge — ein
Krampf, sein Weh ist dann vergangen,
vollendet ist sein Leben. Auf driickt sie ihm
noch einen langen und letzten Kuf§ und
stirbt im Geben.

Nr.17 DIE PERI und CHOR

Schlaf nun und ruhe in Triumen voll Duft,
balsam’scher umweh dich die Luft, als dem
magischen Brand des Phénix entsteigt, wenn
er sein eigenes Grablied singt. Schlaf nun
und ruh in Triumen voll Lust, du, die
treueste, liebendste Brust! Sie sprach’s, und
Himmelshauch durchfliefft von ihren Lippen
diese Stelle, sie schwingt den Strahlenkranz
und giefit auf beider Antlitz solche Helle, daf
wie ein Heil'genpaar sie lagen. Indes die Peri
wacht und Licht mild strahlt in ihre
Todesnacht, bis ihre Seelen auferwacht.

DRITTER TEIL

Nr.18 CHOR

Schmiicket die Stufen zu Allahs Thron,
schmiickt sie mit Blumen, Freundinnen alle,
dafl auf des Himmels Unterste auch gnidig
ein Blick des Ewigen falle! Schlinget den
Reigen, laf$t uns verneigen freudig,
demutsvoll vor dem Herrn!
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donkere wereld haar licht ontvangt, de
duistere nacht verdraagt, die op haar
neerdaalt als jouw oog breekt? Moet ik leven
Nee! O doordring mij met de lucht, de zalige
lucht, uitgeademd door jou, en wat die
dragen mag op haar vleugels, dood of leven,
het is mij even lief.

TENOR SOLO

Zij wankelt — zij zakt weg — en zoals een licht
in de giftige adem van de schacht uitdooft,
zo plotseling breekt haar lieftallige oog — een
kramp, zijn pijn is dan voorbij, voltooid is
zijn leven. Zij geeft hem nog een lange en
laatste kus, en sterft tijdens het geven.

Nr.17 DE PERI en KOOR

Slaap nu en rust in dromen vol geuren, moge
je meer balsem ruiken dan de magische
brand van de feniks biedt, als hij zijn eigen
graflied zingt. Slaap nu en rust in dromen vol
vreugde, jij, die het trouwst en liefdevolst
bent! Zo sprak zij en hemelse adem stroomt
van haar lippen terwijl zij dit zegt, zij zwaait
met de stralenkrans en giet op beider gelaat
zo'n glans dat zij daar als twee heiligen lagen.
Terwijl de peri waake, en het licht zacht
straalt in hun dodennacht, tot hun zielen
ontwaken.

DERDE DEEL

Nr.18 KOOR

Versier de treden naar Allah’s troon, versier ze
met bloemen, vriendinnen, allemaal, opdat
ook op de laagste van de hemel genadig een
blik van het eeuwige valt! Begin de reidans,
laten wij ons buigen, vol vreugde en dee-
moed voor de Heer.
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VOKALQUARTETT

Auch der Geliebten vergesset nicht, die auf
der Erde zuriickgeblieben! Unten ist’s dunkel,
oben das Licht, Hafl ist dort, hier ewiges
Lieben. Schmiicket die Stufen usw .
SOPRAN | & Il und CHOR

Seht da, die Bahn zum ew’gen Licht kommt
schon die Peri herangeflogen! Liebliche Peri,
verzweifle nicht, Treu’ und Glaub’ hat noch
nie betrogen! Suche das Gut, im Auge ruht,
was das Teuerste ist dem Herrn! Jetzo zuriick
in die Rosenlauben, Freude zu geben, Freud’
zu empfangen, an des Geliebten Lippen zu
hangen, Kiisse zu bieten, Kiisse zu rauben.
Schon naht die Sonne, ewige Wonne harret,
die freudig dienen dem Herrn!

Nr.19 TENOR SOLO

Dem Sang von ferne lauschend, schwingt die
Peri hoher sich empor; der reinsten Liebe
Seufzer bringt sie als Geschenk vor Edens
Tor. Hoch klopft ihr Herz, die Hoffnung
spricht’s: Bald soll sie Edens Palmen nahn,
denn lichelnd nimmt der Geist des Lichts
am Tore diese Gabe an. Und horch, von
Himmelsbiumen ruft kristallner Glockchen
Klang, sie lauscht dem Liuten in
ambrosischer Luft, die her von Allahs Throne
rauscht; sie sicht die Sternenschalen blinken,
rings um den See des Lichts gereiht, wo die
verklirten Seelen trinken den ersten Trank
der Herrlichkeit. Doch eitel war der Peri
Hoffen, noch stand das ew’ge Tor nicht

offen; es spricht der Engel, Schmerz im Blick:

DER ENGEL

Noch nicht! Treu war die Maid, und die
Geschichte, geschrieben tiberm Haupt des
Herrn, liest lange noch der Seraph gern;
doch, Peri, noch wihrt der Verschluf von
Edens Tor: Viel heil’ger muf§ die Gabe sein,
die dich zum Tor des Lichts Lif3t ein!
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VOCAAL KWARTET

Vergeet ook de geliefden niet, die op de aarde
zijn achtergebleven. Beneden is het donker,
boven licht, haat is daar, hier ecuwige liefde.
Versier de treden, enzovoort .

SOPRAAN 1 & Il en KOOR

Ziedaar, over de baan naar het eeuwige licht
komt de peri reeds aangevlogen. Lieflijke
peri, wanhoop niet, trouw en geloof hebben
nog nooit bedrogen! Zoek het goed, in het
oog rust datgene wat de Heer het dierbaarst
is. Nu terug naar de rozenpriélen om vreugde
te geven en vreugde te ontvangen, aan de
lippen van de geliefde te hangen, kussen te
geven, kussen te stelen. Reeds nadert de zon,
eeuwige vreugde wacht hun die blij de Heer
dienen!

Nr.19 TENOR SOLO

Van verre naar het gezang luisterend verheft
de peri zich steeds verder omhoog; de zucht
van de zuiverste liefde brengt zij als geschenk
naar de poort van Eden. Hoog slaat haar
hart, de hoop stijgt op: Weldra zal zij bij de
palmen van Eden zijn, want lachend neemt
de geest van het licht bij de poort deze gave
aan. En hoor, uit hemelse bomen roept de
klank van kristallen klokjes, zij hoort ze
luiden in de lucht van ambrozijn die van
Allab’s troon ruist; ze ziet de sterrenschalen
blinken, rondom het meer van het licht
gerangschike, waar de gelukzalige zielen
drinken de eerste dronk van de heerlijkheid.
Maar ijdel was de hoop van de peri, nog
stond de eeuwige poort niet open; de engel
spreekt, met smartelijk gezicht:

DE ENGEL

Nog niet! Trouw was het meisje, en het
verhaal, geschreven boven het hoofd des
Heren, leest de serafijn nog lang en graag;
maar, peri, nog blijft gesloten de poort van
Eden: Veel heiliger moet de gave zijn als je
door de poort van het licht wilt gaan.
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AFSCHEID

‘Programmeren is geen vak, het is een leefwijze. Ik geniet er elke
dag van, ondanks stevige uitdagingen zoals solisten die uitvallen
of een dirigent die ziek is. Ondertussen moet je je ook bezighouden
met marketing, financién en omroep- en cultuurpolitiek. Ik
beschouw het als een eer dit werk te mogen doen.’

Woorden van Astrid in ‘t Veld, die na veertig
jaar afscheid neemt als programmamaker en
programmeur van de omroepen. Sinds zij in
1983 aantrad als programmeur van de
Nederlandse Omroep en Omroeporkesten
heeft zij van dit mooie idealistische maar ook
veeleisende vak haar levenswerk gemaakt.

‘Het Radio Filharmonisch
Orkest en Groot Omroepkoor
behoren tot de top van het
Nederlandse muziekleven en
zijn ook internationaal geres-
pecteerd.

Het was altijd balanceren tussen wat mooi is
maar ook haalbaar, en dat is de voorbije jaren
duidelijk herkenbaar geweest in haar
programmering van het AVROTROS
Vrijdageoncert in TivoliVredenburg in Utrecht
en het Zondagochtend Concert in het
Concertgebouw in Amsterdam. Concerten
die altijd ook rechtstreeks worden uitgezonden
op NPO Klassick.Maar ook al eerder in de
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voorlopers van die series, zoals TROS
Klassiek en De Vrijdag van Vredenburg, en
haar programmering voor Radio 4 van
Kunstprogramma Finale, Nederlandse
Muziek, Middag- en Avondconcert,
Magische Muziekfabriek, Out of the Blue,
Pieces of Tomorrow en Pronkstukken, en die
voor het Radio Kamerorkest, de Radio Kamer
Filharmonie, het Metropole Orkest, het
Radio Symfonie Orkest, het Radio Filhar-
monisch Orkest en het Groot Omroepkoor.

Al die seizoenen heeft Astrid in ‘t Veld als een
spin in het web van TROS en later
AVROTROS, centrale thema’s gevlochten
door de talloze concerten. Zo stelde zij voor
de jaarlijkse dertig concerten van het
Vrijdagconcert mooie thema’s aan de orde als
Muziek & Poézie, Liefde, Leonard Bernstein,
Symbolisme, Het Russische Rijk, Religie,
Muziek & Politiek, Utrecht Centraal en De
Vier Elementen, Aarde, Water, Vuur en
Lucht. Maar nog veel meer!

Daarbij bracht Astrid elk seizoen Nederlandse
en wereldpremiéres op het podium en
verleende ze in de loop der jaren talrijke
compositie-opdrachten aan vaak nog jonge
Nederlandse en buitenlandse componisten.
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© Foppe Schut

Zij hoorden hun muziek voor het eerst klinken
in Utrecht, en met hen gemiddeld 30.000
luisteraars aan de radio in Nederland en via
beeld ook nog eens velen, maar regelmatig
ook wereldwijd via de European Broad-
casting Union. Zo zorgde Astrid ervoor dat
het publiek naast vercrouwd repertoire in
levenden lijve ook ‘klassiek van nu’ te horen
kreeg in de concertzaal. Naast Beethoven en
Brahms ook Joey Roukens, Marijn Simons,
Jacob ter Veldhuis, Daan Manneke, Louis

Andriessen en Theo Verbey. En naast
Tsjaikovski en Rachmaninov ook Lera
Auerbach en Sofia Goebaidoelina. Zo kan het
publiek horen hoe de grote eeuwenoude
boom van de klassicke muziek nog steeds
verse vruchten blijft dragen. Die levendige
groei hoorbaar maken voor muziekliefheb-
bers in de concertzaal en thuis aan de radio is
veertig jaar lang het levenswerk geweest van
Astrid in ’t Veld. Wij zwaaien haar uit met

dankbaarheid en liefde!

‘Cultuur brengt mensen samen. Daarom is ook muziekonderwijs

zo belangrijk. *
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Nr. 20 DIE PERI

VerstofSen! Verschlossen aufs neu das
Goldportal! Gerichtet! Vernichtet der
Hoffnung letzter Strahl! So soll ich’s nimmer
finden, das edle, kostliche Gut, weh mir, ich
fithl’ ihn schwinden, den hohen Mut; doch
will ich nicht ruhn, will ohne Rast von einem
Pol zum andern schreiten, durchpilgern will
ich alle Weiten, bis ich das Gut, bis ich’s
erfafst, das mir das hochste Gliick verheif3c,
das, Eden, mir dein Tor erschleuf3t. Und
wir’s bewacht in Grau’n und Nachyt, tief in
der Erde tiefsten Griinden, ich will, ich muf$
das Kleinod finden!

Nr. 21 BARITON SOLO

Jetzt sank des Abends goldner Schein auf
Syriens Rosenland herein, wie
Glorienschimmer hing die Sonn’ iiber dem
heil’gen Libanon.

Es ragt in Wintermajestit sein Haupt, vom
ew’gen Schnee beglinzt, indes der Sommer
schlift bekrinzt am Fuf$ auf einem
Blumenbeet. Die aus der Hohe konnte
schau’n herab auf all die Zauberau’n, wie
schon erschien ihr nicht die Welt, das rege
Leben, rings erhellt der Girten Pracht, der
Wellen Schimmern, an ihren Ufern goldne
Friichte, die schoner noch im Sonnenlichte,
und dann das tausendstimm’ge Rufen, das
alte Schiferrohr, das Summen der Bienen im
gelobten Land, die schwirmen tiber
Blumenfelder, und Jordan, dein begliickter
Strand und deine nachtigallenreichen Wilder!

Nr.22 TENOR SOLO

Und wie sie niederwirts sich schwingt, eine
Schar von Peris sie umringt:
VOKALQUARTETT (VIER PERIS)

Peri, ist’s wahr, dafS du in den Himmel willst?
Gentigt dir nicht das Sonnenlicht und Sterne,
Mond und Erde? Peri, ist’s wahr, dafd du in
den Himmel willst? So nimm uns eilig mit.

Nr. 20 DE PERI

Verstoten! Gesloten opnieuw het gouden
portaal! Veroordeeld! Vernietigd de laatste
straal van de hoop. Nooit zal ik het vinden,
het edele, kostelijke goed, wee mij, ik voel
hem verslappen, die sterke moed; maar toch
zal ik niet rusten, ononderbroken zal ik van
de ene pool naar de andere gaan, van verte
naar verte trekken tot ik het goed heb
gevonden dat mij het hoogste geluk schenkt,
dat, Eden, jouw poort ontsluit. Al wordt het
bewaakt in duistere nacht, diep in de diepste
krochten van de aarde, ik moet en zal dat
kleinood vinden!

Nr. 21 BARITON SOLO

Het gouden schijnsel van de avond daalde
neer op het land van rozen: Syrig, als een
stralenkrans hing de zon boven het heilige
Libanon.

In winterse majesteit rijst op zijn hoofd, door
eeuwige sneeuw beglanst, terwijl de zomer
slaapt, bekranst, beneden op een bloembed.
Zij kon vanuit de hoogte neerzien op alle
betoverde landstreken, hoe mooi kwam de
wereld haar niet voor, het drukke leven,
rondom licht van prachtige tuinen, glanzen-
de golven, aan hun oevers gouden vruchten
fraaier nog in het zonnelicht, en dan het
duizendstemmige roepen, het oude herders-
riet, het zoemen van de bijen in het beloofde
land, die uitzwermen over bloemenvelden,
en Jordaan, jouw heerlijke oever en jouw
wouden, rijk aan nachtegalen!

Nr.22 TENOR SOLO

En als zij neerwaarts wiekt wordt zij omringd
door een schare peri’s.

VOCAAL KWARTET (VIER PERI'S)

Peri, is het waar dat jij naar de hemel wilt?
Ben je niet tevreden met het zonlicht en
sterren, maan en aarde? Peri, is het waar, dat
jij naar de hemel wilt? Neem ons dan snel mee.
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BARITON SOLO

Mit ihrer Schwestern Worten wichst ihr
Schmerz, schwer ist ihr Fittich, triib’ ihr
Herz; freudlos sieht sie die Sonn’ sich neigen
dort hinterm Tempel, einst ihr eigen, dess’
Siulen, hoch und einsam, weit die Schatten
breiten durch die Au'n

Nr. 23 DIE PERI

Hinab zu jenem Sonnentempel! Ein Amulett,
auf dessen Stein ein Zeichen glinzt, vom Blitz
hineingeschmolzen, dort gewahr’ ich’s, auch
ein Blatt, auf welchem rein das Siegel prangt
von Salomo; vielleicht entziffern sie mir’s, wo
auf Erden, in den Meeren ruht die
Zaubermacht, das edle Gut, das Eden 6ffnet
siind’gen Wesen, vielleicht vermag’s mein
Aug’ zu lesen, hinab!

TENOR SOLO

Sie schwebt herab im frohen Hoffen, noch
lacht des Himmels Auge hold, die Lauben
auch aus Abendgold stehn noch im Westen
offen. Jetzt tiber Balbecks Tal sich schwingend,
erblickt im Spiele sie ein Kind, inmitten
wilder Rosen singend, so rosig wild wie selbst
sie sind. Beim Knaben, der, des Spiels nun satt,
in Blumen sich gelagert hat, sieht sie vom
heiflen Rosse steigen jetzt einen miidden Mann
und schnell an einem hochumgrasten Quell
zum Trunke sich hinunterbeugen, dann kehrt
er schnell sein wild’ Gesicht aufs schone
Kind, das furchdos saf}, obgleich noch nie
des Tages Licht ein wild’res Antlitz sah als
das, entsetzlich wild, ein grauser Bund, wie
Wetterwolk’ aus Nacht und Glut, dort stehn
die Laster all, es tut dort jedes Bubenstiick
sich kund — Meineid, erschlag’ner Gast,
betrog’ne Braut, mit blut’ger Schrift auf
jenem Antlitz stand’s geschrieben.
MEZZOSOPRAN SOLO

Doch horch, wie Vesperruf zum Beten, da
still die Sonn” herniederschwebt, von Syriens
tausend Minaretten jetzt durch die Liifte
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BARITON SOLO

Met de woorden van haar zusters groeit haar
verdriet, zwaar is haar vleugel, droef haar
hart; vreugdeloos ziet zij de zon dalen daar
achter de tempel, eens van haar, waarvan de
zuilen, hoog en eenzaam, de schaduwen ver
door de velden spreiden.

Nr. 23 DE PERI

Daal af naar die zonnetempel! Een amulet
met een steen waarop een teken glanst, door
de bliksem ingesmolten, daar zie ik het, ook
een blad, waarop zuiver het zegel prijkt van
Salomo; misschien ontcijferen zij voor mij
waar op aarde, in de zeeén de tovermacht rust,
het edele goed dat Eden openstelt voor zondige
wezens, misschien kan mijn oog het lezen,
daal af!

TENOR SOLO

Zij zweeft omlaag, hoopvol gestemd, nog
lacht het oog van de hemel lieflijk, de
priélen, ook van avondgoud, staan in het wes-
ten nog open. Terwijl ze over Baalbeks dal
vliegt, ziet ze een spelend kind dat te midden
van wilde rozen zingt, zo roosachtig wild als
die rozen zelf. Bij de knaap die, moe van het
spelen, tussen de bloemen is gaan liggen, ziet zij
van het dampende ros afstijgen een vermocide
man, die snel bij een door hoog gras omgeven
bron zich vooroverbuigt om te drinken, dan
richt hij snel zijn woest gelaat naar het mooie
kind dat onbevreesd zit, hoewel nog nooit het
licht van de dag een woester aangezicht zag
als dit, ontzettend woest, afschuwelijk, als
een onweerswolk van nacht en vuur, waarop
alle ondeugden zich aftekenen, waarop iedere
schurkenstreek zichtbaar is — meineed,
doodslag, bedrogen bruid: met bloedige
letters staat het op zijn gezicht geschreven.
MEZZOSOPRAAN SOLO

Maar luister hoe de roep van het vespergebed,
als stil de zon neerdaalt, van de duizend
minaretten van Syrié nu door de lucht trilt;



bebt; vom Blumenbeet hebt sich der Knab’,
das seinem Haupt ein Lager gab, kniet nieder
auf dem blum’gen Grund, worauf mit reinem
Engelsmund er Gottes ew’gen Namen
spricht; er scheint, indem er Blick und Hand
zum Abendhimmel aufgewandt, ein
Engelskind, das sich hernieder verirrt hat und
seine Heimat suchet wieder.

TENOR SOLO

Und was fiihlt er, der siind’ge Mann, der dort
lehnt und sich nun entsann so manchen
Jahrs voll Schuld und Blut, der auf des
Lebens dunkler Flut umsonst spiht nach
dem Rettungspfade, wo nichts den Olzweig
bringt der Gnade!

DER MANN

Es war eine Zeit, du selig Kind, da jung und
rein, wie du, mein Tun und Beten war —
doch nun!

Nr. 24 VOKALQUARTETT und CHOR
O heil’ge Trinen inn’ger Reue, in eurer
sanften Stthnungsflut die einzige, die erste
neue schuldlose Lust fiir Schuld’ge ruht!

Nr. 25 DIE PERI

Es fillt ein Tropfen aufs LandAgypten, von
Juniushitze verbrannt,

vom Mond herab, von so heilender Kraft,
daf$ zur Stunde der Dimon der Pest
entschwebt und Gesundheit Himmel und
Erde belebt. Laf3t so, o Siinder, nicht genesen
dich dieser Reuetrinen Fall? Wie gliih’'nd die
Wunden der Brust gewesen, ein
Himmelstropfen, er heilt sie all’!

TENOR SOLO mit CHOR

Und sieh, demiitig betend kniet der Mann
dort an des Kindes Seite, indes ein Sonnen-
strahl auf beide, den Siinder und den Reinen
glitht. Und Hymnen durch den Himmel
schweben, denn einer Seele ward vergeben!
Gesunken war der gold’ne Ball, noch lagen
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de knaap richt zich op van het bloembed,
waarop zijn hoofd te rusten lag, en knielt
neer op de bebloemde grond, waarna hij met
de zuivere mond van een engel Gods eeuwige
naam uitspreekt; hij schijnt, terwijl hij blik
en hand tot de avondhemel heeft gericht, een
engelkind dat hier beneden verdwaald is en
op zoek is naar zijn eigen land.

TENOR SOLO

En wat voelt hij, die zondige man, die daar
leunt en nu nadenkt over zijn schuld en het
bloed dat hij vergoot, hij die in de donkere
vloed van het leven vergeefs uitziet naar het
reddende pad, waar niets de olijftak der
genade brengt!

DE MAN

Er was een tijd, gelukzalig kind, dat jong en
zuiver, zoals jij, mijn doen en laten en bidden
Wwas — maar nu...

Nr.24 VOCAAL KWARTET en KOOR
O heilige tranen van innig berouw, in jullie
zachte en verzoenende stroom, ligt de enige,
nieuwe schuldloze vreugde voor wie schuldig is.

Nr. 25 DE PERI

Er valt een druppel op het land Egypte, door
de junihitte verbrand

vanaf de maan, met zo'n genezende kracht
dat tegelijkertijd de demon van de pest
verdwijnt en gezondheid hemel en aarde doet
herleven. Kun jij, o zondaar, zo ook niet
genezen door het plengen van deze tranen
van berouw? Hoe de wonden van het hart
ook hebben gebrand, één hemelse druppel
geneest ze allemaal!

TENOR SOLO met KOOR

En zie, deemoedig biddend knielt de man
daar aan de zijde van het kind, terwijl een
zonnestraal op beiden, de zondaar en de
zuivere brandt, en hymnen door de hemel
zweven, want een ziel is vergeven! Gezonken
was de gouden bal, nog lagen ze op hun
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sie auf ihren Knien, da fiel ein rein’rer,
schon’rer Strahl, als je aus Sonn” und Sternen
schien, auf jene Trine. Hymnen durch den
Himmel schweben, denn einer Seele ward
vergeben! Ein sterblich’ Auge nihm’ ihn zwar
als Meteor, als Nordlicht wahr, doch weifS die
Peri wohl: der Schein, es muf§ des Engels
Licheln sein, womit er mild die Trine griifit,

die bald den Himmel ihr erschlief3t.

Nr. 26 DIE PERI

Freud’, ew’ge Freude, mein Werk ist getan,
die Pforte gedffnet zum Himmel hinan, wie
selig, o Wonne, wie selig bin ich! Sif§ Eden,
wie finster sind gegen dich Schedukiams
Demanttiirme, wie matt die duftenden
Lauben von Amberabad!

Lebt wohl, ihr Diifte der Erd’, ihr verraucht
schnell, wie der Liebenden Seufzer verhaucht!
Vom Tubabaum ist nun mein Schmaus, er
duftet der Ewigkeit Odem aus! Lebt wohl,
ihr Bliiten in meinem Kranz, ihr bliihtet so
schon und verwelket doch schon; o was sind
Blumen im irdischen Glanz doch gegen den
Lotos vor Allahs Thron, mit ew’gen
Bliitenisten umstrebt, wo in jeglichem Blatt
eine Seele lebt! O ewige Freud’, mein Werk
ist getan, die Pforte gedffnet zum Himmel
hinan, wie selig, o Wonne, wie selig bin ich!
CHOR DER SELIGEN

Willkommen, willkommen unter den
Frommen! Du hast gerungen und nicht
geruht, nun ist’s errungen, das kostliche Gut!
Sei uns willkommen, sei uns gegriifit! Ja, gibt
es ein Opfer der Erdenwelt, ein Geschenk,
das teuer der Himmel hilt, die Trine ist’s, die
du gebracht, die aus dem Aug’ des Stinders
flofs, die dir den Himmel wieder erschlofS.
Du hast gerungen und nicht geruht, nun hast
du’s errungen, das késtliche Gut!
Aufgenommen in Edens Garten, wo liebende
Seelen deiner warten, dich ew’ge Wonne um-
flief3t, sei uns willkommen, sei uns gegriifit!
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knieén, toen viel een zuiverder, mooiere
straal, dan ooit van zon en sterren scheen, op
iedere traan. Hymnen door de hemel zweven,
want een ziel is vergeven! Een sterfelijk oog
nam hem weliswaar als meteoor, als noorder-
licht waar, maar de peri weet: het schijnsel
moet de lach van de engel zijn geweest,
waarmee hij zacht de traan begroet die
weldra de hemel voor haar ontsluit.

Nr. 26 DE PERI

Vreugde, eeuwige vreugde, mijn werk is
gedaan, de poort naar de hemel is geopend,
wat blij ben ik, o vreugde, wat ben ik blij!
Fraai Eden, wat duister zijn vergeleken met
jou de diamanten torens van Sjedukiam, wat
zwak geuren de priélen van Amberabad!
Vaarwel, aardse geuren, jullie zijn snel
vervlogen zoals de zuchten van de geliefden.
Ik geniet nu van de paradijsboom, zijn geur
is die van de eeuwigheid! Vaarwel, bloemen
in mijn krans, jullie bloeiden mooi, maar
verwelkten snel; o wat zijn bloemen in aardse
glans vergeleken met lotus voor Allah’s troon,
met eeuwige bloesemtakken omrankt, waar
in ieder blad een ziel leeft! O ecuwige
vreugde, mijn werk is gedaan, de poort naar
de hemel is geopend, wat blij ben ik, o
vreugde, wat ben ik blij!

KOOR VAN DE GELUKZALIGEN

Welkom, welkom bij de vromen! Je hebt
gestreden en niet gerust, nu heb je het
veroverd, het kostelijke goed! Wees welkom,
wees gegroet! Ja, er is een offer uit de aardse
wereld, een geschenk dat de hemel dierbaar
is, de traan is het die je ons hebt gebracht,
die uit het oog van de zondaar vlocide, die
heeft de hemel weer voor je geopend. Je hebt
gestreden en niet gerust, nu heb je het
veroverd, het kostelijke goed! Opgenomen in
de hof van Eden, waar liefhebbende zielen op
je wachten, waar je door eeuwige vreugde
bent omringd, wees welkom, wees gegroet!
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UITVOERENDEN

Hartmut Haenchen dirigent

Hartmut Haenchen (1943) werd geboren in
Dresden en begon zijn muzikale carriére als
lid van het beroemde Dresdner Kreuzchor.
Zijn muzikale talent was zo groot dat hij als
vijftienjarige ook regelmatig het koor
dirigeerde. Aan het conservatorium in zijn
geboortestad volgde hij de opleiding orkest-
directie en zang. Hij won zijn eerste prijs in
1971 op het Carl Maria von Weber Wettbe-
werb. In de jaren daarna stond hij aan het
hoofd van verscheidene orkesten en operage-
zelschappen, waaronder de Dresdner
Philharmoniker en het Carl Philipp Emanuel
Bach Kammerorchester. In 1986 kwam
Hartmut Haenchen naar Nederland, waar hij
benoemd werd tot muzikaal directeur van De
Nederlandse Opera en chef-dirigent van het
Nederlands Philharmonisch Orkest|Neder-
lands Kamerorkest. Zijn operaproducties bij
De Nationale Opera werden wereldwijd
geroemd en geprezen. Hoogtepunt was de in
meerdere seizoenen herhaalde complete Ring

des Nibelungen van Wagner in de regie van
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Pierre Audi. In Het Concertgebouw stond
Haenchen vele keren voor het Nederlands
Philharmonisch Orkest op de bok. Voor zijn
grote verdiensten bij De Nationale Opera en
het Nederlands Philharmonisch Orkest|Ne-
derlands Kamerorkest werd hij in 1996
benoemd tot Ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw. Hartmut Haenchen is
over de hele wereld een uiterst gewilde
dirigent. Als gastdirigent leidde hij concerten
bij de Berliner Philharmoniker, het Gewand-
hausorchester Leipzig, het Tonhalle-Orches-
ter Ziirich en het Koninklijk Concertge-
bouworkest. Ook dirigeerde hij bij befaamde
operahuizen als de Royal Opera Covent
Garden in Londen, de Opéra National de
Paris, het Teatro Real in Madrid, de Deut-
sche Oper in Berlijn en de Scala in Milaan.
In 2017 riep het tijdschrift Opernwelt
Haenchen uit tot dirigent van het jaar en in
2018 mocht hij de Richard Wagner-prijs van
de Richard Wagner Foundation Leipzig in
ontvangst nemen. In 2015 werd Der
Himmel iiber Dresden, een documentaire
over zijn leven, bekroond met een Gouden
Palm. Met ingang van 2022 is hij ook vaste
gastdirigent van het Noord Nederlands
Orkest. Op 20 maart 2023, de vooravond
van zijn 80e verjaardag, dirigeerde hij in het
Concertgebouw voor de 800¢ keer het
Nederlands Philharmonisch Orkest en werd
hij benoemd tot eredirigent. In het Vrijdag-
concert was Hartmut Haenchen voor het
laatst te gast op 7 december 2012 toen hij de
Radio Kamer Filharmonie dirigeerde in een
programma met solisten Baiba Skride (viool)
en Isabelle van Keulen (altviool) met
Schuberts Symfonieén nrs. 4 en 5 en Mozarts
Sinfonia concertante KV 364.
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Michael Alber koordirigent

Michael Alber is sinds 2012 docent koor-
directie aan de Hochschule fiir Musik
Trossingen. Van 1993 tot 2012 was hij
koorleider van het Staatsopernchors Stuttgart.
Hij gaf talrijke concerten met en deed vele
instuderingen bij het RIAS Kammerchor, het
koor van de Bayerische Rundfunk, het SWR
Vokalensemble en het Cheeur de Radio
France. Michael Alber was werkzaam voor
Ruhrtriennale, waar hij met ChorWerk Ruhr
enkele opera’s instudeerde en werken van
Lachenmann en Stockhausen dirigeerde. Hij
dirigeerde cd-opnamen met het Deutsche
Kammerchor en Orpheus Vokalensemble
met vocale ontdekkingen, zoals koormuziek
van Franz Schreker en de complete werken
voor koor en piano van Lili Boulanger.

Siobhan Stagg sopraan (Peri)

De Australische sopraan Siobhan Stagg
studeerde aan de Universiteit van Melbourne
en begon haar carri¢re als Young Artist bij de
Salzburger Festspiele in 2013 en aan de
Deutsche Oper Berlin (2013-2015). Ze
maakte debuten bij onder andere de Ham-
burgse Staatsopera, Berliner Philharmoniker,
Bayerische Staatsoper, Grand Théitre de
Geneve, De Nationale Opera (Amsterdam),
BBC Proms en het Royal Opera House
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Covent Garden in Londen (als Pamina in Die
Zauberflote). Ze maakte haar Amerikaanse
debuut met de titelrol in Massenets Cendril-
lon bij de Lyric Opera of Chicago, en in
2019 haar Australisch operadebuut als
Mélisande in Debussy’s Pelléas et Mélisande
bij Victorian Opera. In seizoen 2019-2020
keerde ze terug bij de Deutsche Oper Berlin
als Tytania in de Berlijnse premiere van Ted
Huffmans A Midsummer Nights Dream van
Benjamin Britten. Datzelfde seizoen was
Siobhan Stagg Artist in Association bij Asher
Fisch en het West Australian Symphony
Orchestra in Perth. Ze zong als Mélisande bij
de Opéra de Dijon, als Sophie in Der
Rosenkavalier in Opernhaus Ziirich met
Fabio Luisi, keerde terug naar de Salzburger
Festspiele voor Mozart Matinees en maakte
haar debuut bij het Festival Aix-en-Provence
in Romeo Castellucci’s enscenering van
Mozarts Requiem (gestreamd op Arte). In
2020 trad ze toe tot de raad van bestuur bij
de Melba Opera Trust.

Lauren Urquhart sopraan (Jungfrau /
kwartet)

De Amerikaanse sopraan Lauren Urquhart
woont en werkt in Wenen en is sinds het
seizoen 2019/20 fulltime soliste bij de
Volksoper Wien. De agenda van dit seizoen

Lauren Urquhart
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vermeldt haar debuten als Clorinda in La
Cenerentola, als Musetta in La Bohéme,
Pamina in Die Zauberflote, Adele in Die
Fledermaus, Susanna in Le Nozze di Figaro en
Maria in 7he Sound of Music. Verder zong ze
als Sophie in Der Rosenkavalier, als Gretel in
Hiinsel und Gretel, als Zerlina in Don
Giovanni, Giannetta in Lelisir d’amore,

Frasquita in Carmen en Beth in Little Women.

Sinds haar verhuizing naar Europa heeft
Lauren zich gespecialiseerd in het zingen van
nieuwe muziek en nam ze deel aan verschil-
lende premieres. In 2019 bracht ze de rol van
Ann Darrow tot leven in 7he True Story of
King Kong van Jeffrey Ching in het Theater
Magdeburg. Al in haar eerste seizoen bij de
Volksoper werd haar een hoofdrol toever-
trouwd in de Europese premiere van Tod
Machovers Schoenberg in Hollywood. Ook
zong ze de rol van de Nachtigall in Braunfels’
Die Vigel bij de Tiroler Festspiele Erl. Lauren
Urquhart ontving haar B.M. in Vocal
Performance aan de Blair School of Music
van Vanderbilt University.

Sophie Rennert mezzosopraan (Der
Engel / kwartet)

De Oostenrijkse mezzosopraan Sophie
Rennert beheerst een breed repertoire. Ze
zong in Bachs Weibnachrsoratorium in
Goteborg, in Mozarts Requiem in Madrid en
in de Missa Solemnis, en ze maakte een
cd-opname ‘Von den Gottern weif$ ich
nichts’ met hedendaags vocaal werk van Uli
Rennert. Ze was te horen in de titelrol in
Hindels Lozario bij het Gottinger Handelfes-
tival en het Theater Bern, in de rol van
Andronico in Vivaldi’s 7zmerlano in Dort-
mund, als Idamante in Mozarts Idomeneo in
Salzburg en als Harper Pitt in Angels in
America van Peter E6tvds bij de Neue Oper
Wien. Van 2014 tot 2016 was Sophie
Rennert lid van het ensemble van Konzert
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‘Theater Bern. Ze werkte onder meer de
Wiener Philharmoniker, het Mozarteumor-
chester Salzburg, het Brucknerorchester Linz,
onder dirigenten als Ivor Bolton, Semyon
Bychkov, Laurence Cummings, Christian
Curnyn, Addm Fischer. Sophie Rennert was
te gast in vele festivals en concertzalen, in
Graz, Innsbruck, de Schubertiade Hohe-
nems-Schwarzenberg, de Wiener Musikve-
rein, de Wigmore Hall, het Concertgebouw,
en bij het Zeist-Festival en het Schles-
wig-Holstein Musikfestival in de Elbphilhar-
monie. Ze is de winnares van de 2e Prijs en
de Publieksprijs van de 7e Internationale
Cesti Competitie voor Barokzang in Inns-
bruck 2016 en ook prijswinnaar van de
Internationale Mozart Competitie Salzburg.
Sophie Rennert begon haar zangopleiding bij
haar moeder, de sopraan en zangpedagoge
Sigrid Rennert. In 2014 voltooide ze haar
studie aan de Universiteit voor Muziek en
Uitvoerende Kunsten Wenen bij Karlheinz
Hanser en Charles Spencer met onderschei-
ding. Op vrijdag 2 april 2021 was Sophie
Rennert te gast in het Vrijdagconcert als
solist in Mendelssohns Pzulus met het Groot
Omroepkoor en het Radio Filharmonisch
Orkest onder leiding van Thierry Fischer.
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Sebastian Kohlhepp tenor (verteller)
De Duitse tenor Sebastian Kohlhepp kreeg
zijn eerst vocale opleiding bij het jongens-
koor in Limburg an der Lahn en studeerde
zang bij Hedwig Fassbender aan de
Hochschule fiir Musik und Darstellende
Kunst in Frankfurt. Hij was lid van het
ensemble van het Badisches Staatstheater
Karlsruhe, en vanaf 2013/14 van dat van de
Wiener Staatsoper. Daar trad hij op als
Remendado in Carmen, Jaquino in Fidelio,
Froh in Das Rheingold en Tamino in Die
Zauberflote en werkte met dirigenten als Peter
Schneider, Jeffrey Tate, Ad4m Fischer en
Franz Welser-Most. Als ensemblelid bij de
Oper Stuttgart zong hij tussen 2015 en 2017
rollen als Lucio Vero in Jommelli’s 7/ Vologeso,
Alfred in Die Fledermaus, Ferrando in Cosi
Jfan tutte, Der Junge Herr in Reigen van
Philippe Boesmans, Don Ottavio, Oronte in
Alcina en Lurcanio in een nieuwe productie
van Ariodante door Jossi Wieler. Hij zong als
David in Die Meistersinger von Niirnberg op
het Paasfestival van Salzburg onder Christian
Thielemann, en in Bruckners Requiemn met
het RIAS Kamerkoor en Akademie fiir Alte
Musik Berlin. Op vrijdag 12 februari 2021
zong Sebastian Kohlhepp in het Vrijdagcon-
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cert samen met het Radio Filharmonisch
Orkest en het Groot Omroepkoor onder
Peter Dijkstra in Haydns Harmoniemesse en
Frank Martins /n terra pax.

Rafael Fingerlos bariton (Der Mann /
kwartet)

De in Salzburg geboren bariton Rafael
Fingerlos studeerde in 2013 af met onder-
scheiding aan het conservatorium van
Wenen. Hij is winnaar van nationale en
internationale zangwedstrijden. In 2015 nam
hij deel aan het Young Singersproject bij de
Salzburger Festspiele, waar hij in de zomer
van 2016 zong in de wereldpremiére van 7he
Exterminating Angel van Thomas Ades. In
februari 2016 debuteerde hij bij de Sempero-
per in Dresden als Papageno en in het najaar
van 2016 toerde hij met de Nationale
Reisopera door Nederland als Harlequin in
Ariadne auf Naxos. Van 2016 tot 2020 was
hij ensemble-lid van de Weense Staatsopera.
Met het gezelschap was hij eerst te gast in
Tokio, en vervolgens maakte hij zijn thuisde-
buut als Dr. Falke in Die Fledermaus. In 2022
maakte hij een succesvol debuut in het Teatro
alla Scala in Milaan als Harlequin in Ariadne
auf Naxos en verscheen hij in de titelrollen

4
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van twee andere nieuwe producties: als Figaro
in I/ Barbiere di Siviglia in de Opera van
Malmé en als Faust in Robert Schumanns
Faustszenen bij de Vlaamse Opera in Antwer-
pen en in de Opera van Gent onder leiding
van Phillip Herreweghe. Op vrijdag

21 april 2023 zong Rafael Fingerlos samen
met het Radio Filharmonisch Orkest onder
leiding van Edo de Waart georkestreerde
liederen van Schubert.

Kieran Carrel tenor (Jingling / kwartet)
De Engels-Duitse tenor Kieran Carrel (1996)
studeerde in Keulen bij Christoph Prégardien
en bij Neil Mackie aan de Royal Academy of
Music in Londen. Sinds 2022 is hij werk-
zaam aan de Deutsche Oper Berlin waar hij
debuteerde als Tamino in Die Zauberflite.
Verder zong hij als evangelist in Bachs
Matthius-Passion, als Rodriguez in Don
Quichotte en als Jacquino in Fidelio. Hij zong
met succes als Rinaldo in Haydns Armida bij
de Bregenzer Festspiele, als Flute in 4
Midsummernights Dream, als Contino
Belfiore in Mozarts La finta giardiniera en

als Ferrando in Cosi fan tutte, alle bij het
Ryedale Festival. Als voormalig lid van
Theater Bonn heeft hij ook als Beppe in
Pagliacci en als Lymphea in La Calisto
gezongen. Kieran Carrel maakte in 2019 zijn
recitaldebuut in de Pierre-Boulez-Saal in
Berlijn als onderdeel van de Heidelberger

Kieran Carrel
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Frithling Schubert Week met Thomas
Hampson en Hartmut Héll en was in
hetzelfde jaar finalist in de Wigmore Hall/
Independent Opera International Song
Competition, samen met duopartner Richard
Gowers. Hij zong liederen tijdens het Hugo
Wolf Song Gala met Christoph Prégardien en
James Baillieu, Haydns canzonettas met
Andrés Schiff en keert dit seizoen terug om
Vaughan Williams™ Serenade to Music uit te
voeren met het Nash Ensemble. Kieran
Carrel won de tweede prijs in het Bundes-
wettbewerb Gesang Berlin 2020.

Radio Filharmonisch Orkest

Het Radio Filharmonisch Orkest (RFO) is
opgericht in 1945. Het orkest staat in dienst
van de Nederlandse publieke omroep en is
een onmisbare schakel in het Nederlandse
muziekleven. Het speelt naast het grote
symfonische repertoire meer dan elk ander
Nederlands symfonieorkest muziek van dit
moment. Het RFO speelt geregeld premicres
van opdrachtwerken in de omroepseries
AVROTROS Vrijdagconcert in Tivoli-
Vredenburg in Utrecht en NTR Zaterdag-
Matinee in het Concertgebouw in Amsterdam.
Het orkest bereikt jong publiek in vernieu-
wende concertformats als Pieces of Tomorrow
en Out of the Blue. Vrijwel alle concerten
worden rechtstreeks uitgezonden op NPO
Radio 4. Het RFO wordt sinds 1 september
2019 geleid door de Amerikaanse chef-diri-
gent Karina Canellakis, de eerste vrouwelijke
chef-dirigent van een Nederlands symfonie-
orkest. Het Radio Filharmonisch Orkest
werkte samen met tal van befaamde gastdiri-
genten, onder wie Leopold Stokowski, Kirill
Kondrasjin, Antal Dordti, Riccardo Muti,
Kurt Masur, Mariss Jansons, Michael Tilson
Thomas, Gennady Rozhdestvensky en Valery
Gergiev. Het orkest speelde de (Nederlandse)
premicres van werken van onder anderen
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Messiaen, Berio, Boulez, Henze, Carter,
Adams, Birtwistle, Adés, Jandcek, Oestvols-
kaja, Verbey, De Raaff, Vriend en Rijnvos.
Het Radio Filharmonisch Orkest ontving in
2014 de Edison Oeuvre Award voor zijn
onmisbare rol in het Nederlandse muziek-
leven. In september 2017 ontving het orkest
samen met het Groot Omroepkoor de
Concertgebouw Prijs vanwege de belangrijke
bijdrage die zij over een langere periode
hebben geleverd aan het artisticke profiel van
de Amsterdamse concertzaal.

www.radiofilharmonischorkest.nl
Wordt u ook vriend van het Radio Filharmo-

nisch Orkest? www.radiofilharmonischorkest.

nl/vrienden-van-het-rfo

Groot Omroepkoor

Met ruim zestig vocalisten is het Groot
Omroepkoor (GOK) het enige professioneel
opererende koor van deze omvang in
Nederland. Sinds de oprichting in 1945 is
het GOK een niet weg te denken factor in
koor-symfonisch repertoire in ons land. Het
GOK zingt koorpartijen in opera’s, oratoria
en cantates in de concertseries van de
Nederlandse Publicke Omroep, het
AVROTROS Vrijdagconcert in Tivoli-
Vredenburg in Utrecht, de NTR Zaterdag-
Matinee en Het Zondagochtend Concert in
het Concertgebouw in Amsterdam. Het
GOK brengt a cappella-concerten in

TivoliVredenburg en de Jacobikerk in Utrecht
en in het Amsterdams Concertgebouw. Het
koor zingt geregeld hedendaags werk, vaak
opdrachtwerken van Nederlandse componis-
ten, o.m. Wagemans, Wagenaar, Visman,
Manneke, Momotenko-Levitsky, Kortekaas,
Roukens, Vleggaar en Zuidam. En het GOK
zingt geregeld premiéres van hedendaagse
buitenlandse componisten, als Rehnqvist,
MacMillan, Whitacre, Adams, Dean,
Kancheli, Goebaidoelina en Glanert. Sinds
september 2020 is de Brit Benjamin
Goodson chef-dirigent van het Groot
Omroepkoor. Het Groot Omroepkoor treedt
op met orkesten van naam en faam: in de
omroepseries doorgaans met het Radio
Filharmonisch Orkest onder leiding van
chef-dirigent Karina Canellakis, voormalig
chef-dirigent Markus Stenz en gastdirigenten
als Jaap van Zweden, Edo de Waart, James
Gaffigan en Vladimir Jurowski. Ook met het
Koninklijk Concertgebouworkest bestaat een
lange en zeer gewaardeerde samenwerking,.
Concerten met Bernard Haitink, Riccardo
Chailly, Nikolaus Harnoncourt en Mariss
Jansons oogstten veel succes. Na een uitvoe-
ring van Mahlers Tweede symfonie prees
Mariss Jansons persoonlijk ‘the exceptionally

high level of this choir.’

www.grootomroepkoor.nl
Wordt u ook vriend van het Groot Omroep-
koor? www.vriendengrootomroepkoor.nl

Redacteur zwaait af

Met dit slotconcert van concertseizoen 22/23, neemt
Clemens Romijn, redacteur en auteur van de programma-

boekjes van het Vrijdagconcert, afscheid. Hij was meer
dan twintig jaar nauw verbonden met de concerten.

We danken Clemens voor zijn collegialiteit en betrokken-
heid, en voor de buitengewoon deskundige wijze waarop
hij zijn functie al die jaren heeft vorm gegeven.

9 JUNI 2023
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BEZETTING

Eerste viool
Joris van Rijn
Alexander Baev
Maria Escarabajal
Alberto Facanha
Johnson
Mariska Godwaldt
Josje ter Haar
Julija Hartig
Masha lakovleva
Kerstin Kendler
Pamela Kubik
Leonie Mensink
Pedja Milosavljevic
Gerrie Rodenhuis
Saskia Peters

Tweede viool

Casper Bleumers
Joao Filipe Farinha
Fernandes

lan van den Berk
Esther de Bruijn
Michiel Eekhof
Annemarie van Helderen
Esther Kovy

Dana Mihailescu
Renate van Riel
Alexander van den Tol
Eveline Trap

Nina de Waal

Altviool

Francien Schatborn
Arjan Wildschut

Igor Bobylev

Annemijn den Herder
Annemarie Konijnenburg
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Robert Meulendijk

Lotte de Vries

Ewa Wagner

Francisco Rodas
Sanchez

Lorenzo Titolo Duchini

Cello

Michael Mller
Anton Istomin
Eveline Kraayenhof
Mirjam Bosma

Crit Coenegracht
Anneke Janssen
Ansfried Plat

Arjen Uittenbogaard

Contrabas

Wilmar de Visser
Annika Pigorsch
Jim Schultz
Stephan Wienjus
Dominique Chabot
Dobril Popdimitrov

Fluit

Ingrid Geerlings
Maike Grobbenhaar
Ines Pires Pinto

Hobo
Aisling Casey
Yvonne Wolters

Klarinet
Arjan Woudenberg
Diede Brantjes

Fagot
Hajime Konoe
Marlene Schwarzler

Hoorn

Annelies van Nuffelen
Toine Martens
Fréderick Franssen
Rebecca Grannetia

Trompet
Hessel Buma
Hans van Loenen

Trombone

Tim Ouwejan
Dominique Capello
Wouter Iseger

Tuba
Bernard Beniers

Pauken
Paul Jussen

Slagwerk

Hans Zonderop
Vincent Cox
Esther Doornink

Harp
Ellen Versney

AVROTROS VRIJDAGCONCERT

BEZETTING

Sopranen

Annelie Brinkhof
Marion Dumeige

Elise van Es

Titia van Heyst

Anitra Jellema

Julie Jensen

Marielle Kirkels
Bauwien van der Meer
Heleen Meijer

Cheuk Yan Ng

Yun Park

Judith Petra

Maja Roodveldt
Jolanda Sengers
Varvara Tishina
Liesbeth Vanderhallen
Dorien Verheijden
Julia Westendorp
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Alten

Nicoline Bovens
Elsbeth Gerritsen
Sasja Haeck

Jose Kamminga
Julia Mech

Suzanne Meessen
Marga Melerna
Marie-Sande
Papenmeyer
Alexandra Rapas
Anjolet Rotteveel
Guja Sandholt

Anna Traub

Lisinka de Vries
Roelien van Wageningen
Franske van der Wiel
Els Woldberg
Pierrette de Zwaan

Tenoren

Emilio Aguilar Balbuena
Alan Belk

Dolf Drabbels

Gerben Houba
Peter-Paul Houtmortels
Matevz Kajdiz

Leon van Liere

Aart Mateboer

Carlos Negrin Lépez
Albert van Ommen
Uros Petrac

Jan-Willem Schaafsma
Matthew Smith

Georgi Sztojanov

Bassen

Gert-Jan Alders

Peter Duyster

Joep van Geffen

Geert van Hecke
Pieter Hendriks

Daniél Herman Mostert
Andrew Hopper

Gilad Nezer

Ludovic Provost - zingt
ook rol van Gazna
Mitchell Sandler
Menno van Slooten
Lars Terray

Hans de Vries

Nanco de Vries

Jouke Wijmenga
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CONCERTEN

ZONDAG 2 JULI 2023, 20.00 UUR
Concertgebouw, Amsterdam

VriendenlL.oterij
comerConcert

Groot Omroepkoor

Radio Filharmonisch Orkest

Benjamin Goodson dirigent
Sarah Brady sopraan

Olivia Vermeulen mezzosopraan

David Fischer tenor
Roderick Williams bariton

BRAHMS Schicksalslied opus 54
VAUGHAN WILLIAMS Five mystical

songs

MOZART Symfonie nr.36 KV 425 ‘Linzer’:

Deel 1
MOZART Kronungsmesse

VRIJDAG 15 SEPTEMBER, 20.00 UUR
TivoliVredenburg, Utrecht

De Kilokken van
Rachmaninowv

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor

Karina Canellakis dirigent
Benjamin Goodson koordirigent
Olga Kulchynska sopraan
Sergey Skorokhodov tenor
Mikhail Petrenko bas

TSOUPAKI Nieuw werk (wereldpremiére,
opdrachtwerk AVROTROS Vrijdagconcert)
SIBELIUS En saga

SIBELIUS Luonnotar

RACHMANINOV De klokken

Een mooie Zomenr!t

Het team van het Vrijdagconcert
wenst u eenmn mooie =Zomer
en Ziet u graag weer fterug in het
nieuwe seizoen!

AVROTROS VRIJDAGCONCERT

CONCERTOVERZICHT 2023

VRIJDAG 13 JANUARI 2023
NJO: de Sacreeneen
wereldpremiére

Nationaal Jeugd Orkest | Antony
Hermus | Messiaen | Ravel |
Kortekaas / Stravinsky (WP)

VRIJDAG 20 JANUARI 2023
Van Gilse & Schuberts
‘Onvoltooide’

Radio Filharmonisch Orkest |
Groot Omroepkoor | James
Gaffigan | Benjamin Goodson |
Elena Tsallagova | Benjamin
Bruns | Mozart | Schubert | Van
Gilse

VRIJDAG 27 JANUARI 2023
Jong Talent

Yang Yang Cai | Joost Willemze |
Jelmer de Moed | Rik Kuppen |
Falla | Debussy | Albéniz’

VRIJDAG 3 FEBRUARI 2023
Odes aan de muziek!
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor | Marcus
Creed | Rowan Pierce | Guy
Cutting | Raoul Steffani |
Bruckner | Martin | Vaughan
Williams | Handel

VRIJDAG 10 FEBRUARI 2023
Ella van Poucke & friends
Stephen Waarts | Mairead
Hickey | Daniel Palmizio | Gary
Hoffman | Ella van Poucke |
Bach | Reger | Schubert

VRIJDAG 17 FEBRUARI 2023
Mahler 6 met

Karina Canellakis

Radio Filharmonisch Orkest
Karina Canellakis | Mahler

VRIJDAG 24 FEBRUARI 2023
Liza Ferschtman

speelt Pijper

Radio Filharmonisch Orkest |
Stanislav Kochanovsky | Liza
Ferschtman | Ravel | Pijper |
Vaughan Williams | Elgar

VRIJDAG 3 MAART 2023
Ella van Poucke & Co
Ella van Poucke | Niek Baar |
Caspar Vos | Shalygin (WP) |
Ravel | Rachmaninov

VRIJDAG 14 APRIL 2023
Bach, Keuris & Mahler
LUDWIG | Esther Kuiper |
Vincent van Amsterdam | Bach |
Keuris | Mahler |

VRIJDAG 21 APRIL 2023

Eine Alpensinfonie

met Edo de Waart

Radio Filharmonisch Orkest |
Edo de Waart | Rafael Fingerlos |
Pijper | Schubert/Reger |
SHEES

VRIJDAG 10 MAART 2023
Rachmaninov en Mosolov
Noord Nederlands Orkest |
Kerem Hasan | Albrecht Mayer |
Vaughan Williams | Mosolov |
Berio | Rachmaninov

VRIJDAG 17 MAART 2023
Ella van Poucke

speelt Dvorak

Radio Filharmonisch Orkest |
Bas Wiegers dirigent | Ella van
Poucke cello | Torvund (NP) |
Dvorék | Rachmaninov

VRIUJDAG 24 MAART 2023
Via Scandinavié

naar China

philharmonie zuidnederland
Duncan Ward | Valentine
Michaud | Stenhammar |
Hillborg | Sibelius

VRIJDAG 7 APRIL (GOEDE
VRIJDAG)

Wagner, Bruckner & Part
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor | Vasily
Petrenko | Gijs Leenaars |
|zabela Matula | Fleur Barron |
Bekzhod Davronov | Adam
Kutny | Wagner | Bruckner | Part

ZATERDAG 22 APRIL 2023
The Living Room

Groot Omroepkoor | Benjamin
Goodson | O'Regan (EP)

VRIJDAG 12 MEI1 2023
Moederdagconcert
LUDWIG | Nationale Koren |
muziek van Bach tot Berio

VRIJDAG 19 MEI 2023
Premiére van
Goebaidoelina

Radio Filharmonisch Orkest
Dima Slobodeniouk | Baiba
Skride | Wagner | Goebaidoelina
(NP) | Rachmaninov

VRIJDAG 9 JUNI 2023

Das Paradies und die Peri
Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor | Hartmut
Haenchen | Siobhan Stagg |
Lauren Urquhart | Sophie
Rennert | Sebastian Kohlhepp |
Kieran Carrel | Schumann

NP - Nederlandse premiere
EP - Europese premiere

WP - Wereldpremiere

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN



AVROTROS

Dé klassieke start
van je weekend!

www.avrotrosvrijdagconcert.nl
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