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Nicolas Altstaedt cello, muzikaal leider

Joseph Haydn 1732 - 1809

Celloconcertnr. 1in C, Hoboken Vllb/1 (ca. 1761/65)
Moderato

Adagio

Finale: Allegro molto

Symfonie nr. 60 in C ‘Il distratto’ (De verstrooide) Hoboken 1/60
Adagio - Allegro di molto

Andante

Menuetto en trio

Presto

Adagio di lamentatione

Finale: Prestissimo

Pauze

Symfonie nr. 97 in C Hoboken 1/97 (1972)
Adagio - Vivace

Adagio

Menuetto. Allegretto

Finale: Presto assai

Joseph Haydn, een harde werker aan een immens oeuvre
Joseph Haydn overleed in 1809 op zijn zevenenzeventigste. Voor
die tijd was dat stokoud. Hij heeft - op de laatste paar jaar na -
waanzinnig hard gewerkt. En hij werd zelden geplaagd door
gebrek aan inspiratie. Al die factoren hebben een mega-oeuvre
opgeleverd. Hij heeft zoveel gecomponeerd dat het op veel
mensen ontmoedigend werkt. Waar moet je in vredesnaam
beginnen in het oerwoud van 68 strijkkwartetten, 104 symfo-
nieén, 62 pianosonates en 42 pianotrio's? En dan hebben we het
nog niet eens over zijn talrijke vocale composities.

Opusnummers, of in Haydns geval Hoboken-nummers, zeggen
de meeste mensen niets. Daarom worden bijnamen voor compo-
sities zo ongeveer besprongen. Die kan iedereen tenminste ont-
houden. Dus bestaan er veel werken van hem met soms uiterst
vergezochte bijnamen. Het vervelende is alleen dat die compo-
sities helemaal niet altijd de beste hoeven te zijn. Maar die met
bijnamen worden nu eenmaal onthouden en de rest blijft vaak
onaangeroerd. Wie de moeite neemt om goed te zoeken in
Haydns gigantische oeuvre kan veel schitterende muziek
tegenkomen, die zelden of nooit wordt uitgevoerd.

Vandaag horen we een symfonie met een bijnaam, nr. 60 ‘Il
distratto’, een die het zonder bijnaam moet doen, nr. 97, en dus
helaas niet zo vaak wordt gespeeld, en het Eerste Celloconcert,
dat wel geregeld op de lessenaars staat.

‘Papa Haydns’ Eerste Celloconcert

Voor hetzelfde geld hadden we dit nu zeer populaire celloconcert
nooit te horen gekregen. Want lange tijd wisten musicologen al-
leen dat Haydn tussen 1761 en 1765 een celloconcert had ge-
componeerd voor zijn goede vriend Joseph Weigl, de virtuoze
solocellist uit het Esterhazy-orkest. Het was nooit in druk ver-
schenen en ze dachten dat de partituur verloren was gegaan.
Maar in 1962 doken de manuscripten van de losse partijen op in
een museum in Praag. Cadensen voor de solist komen daarin
niet voor, want Haydn vertrouwde waarschijnlijk op Weigl om er
iets moois van te maken. Dat vrijlaten en dus vertrouwen geven
was ook een van Haydns manieren om zijn orkestmusici te vriend
te houden. Ze liepen met hem weg en noemden hem niet voor
niets ‘Pappa Haydn'.

Het concert opent stevig. Weigl kon waarschijnlijk erg goed dub-
belklanken spelen en Haydn maakte daar dankbaar gebruik van.
Het tweede thema is meer lyrisch van karakter. In het hoffelijke
adagio zwijgen de hobo's en de hoorns. De cellist krijgt hier ruim-
schoots de gelegenheid om te laten horen hoe mooi hij kan ‘zin-
gen’ op zijn instrument. In de finale komt een ander aspect van
Weigls virtuositeit aan bod. De muziek vereist veel acrobatiek met
de strijkstok en we horen razendsnelle loopjes en ijzingwekkend
hoge noten. Het soms bijna met de snelheid van het licht wisselen
tussen de hoogste en de laagste registers van de cello heeft ook
vaak iets komisch en daar was Haydn niet vies van. Maar zo nu en
dan is er ook nog wat ruimte voor lyriek.

Symfonie nr. 60 ‘ll distratto’, ‘oubollige flauwekul’

Het gigantische Versailles-achtige paleis van de Vorst Esterhazy,
waar Haydn zomers werkzaam was als Kapellmeister, ligt van
God en alle mensen verlaten in een moerasgebied, niet ver van
de Oostenrijkse Neusiedlersee. Het was zo rijk gedecoreerd en
van zoveel gemakken voorzien dat het tijdens haar bezoek de
jaloezie opwekte van Keizerin Maria Theresia. Het bestaat nog
steeds, ligt tegenwoordig in Hongarije en heet Esterhaza. Er zijn
125 luxueuze vertrekken met prachtige plafondschilderingen,
een kapel, een bibliotheek met 75.000 boeken, een café met een
biljart en een klein museum met schilderijen van Italiaanse en
Hollandse meesters. Er is een concertzaal voor een paar honderd
man publiek en een schouwburg, tevens operatheater, met vier-



honderd zitplaatsen. Naast opera’s werden er ook vaak toneel-
stukken opgevoerd. Eén zo'n stuk was de Duitstalige versie van de
Franse komedie Le distrait, de verstrooide man, van Jean-Frangois
Regnard. En Haydn kreeg opdracht om daar toneelmuziek bij te
schrijven.

Die partituur heeft hijin 1774 omgetoverd tot een zesdelige sym-
fonie. Haydn was dol op muzikale grappen en heeft met hoorbaar
genoegen geprobeerd datverstrooide karakter te vatteninmuziek.
Zolijkt het tweede thema van het openingsdeel twee keer zoetjes-
aan in slaap te vallen tot het bijna onhoorbaar is. Waarna het plot-
seling wordt wakker geschud door het voltallige orkest. En even
later doet Haydn alsof hij zelf is vergeten met welke symfonie hij
ook weer bezig was. We horen namelijk een duidelijk citaat uit zijn
‘Abschiedssinfonie’, nr. 45. Het menuet is boers en in het midden-
deeltje - het trio - loopt er door verstrooidheid weer wat mis: de
strijkers nemen de zaak al hardhandig over als de hobo nog niet
uitgesproken is. Het woeste vierde deel is een potpourri van
Oost-Europese volksliedjes. En het Adagio daarna heeft wel wat
van een oud Gregoriaans gezang. In de finale horen we weer wat
slapstick. Want daarin stokt de muzikale voortgang plotseling,
omdat de violen zogenaamd zijn vergeten om te stemmen en dat
alsnog even pontificaal doen.

Waarschijnlijk vanwege alle muzikale kolder werd deze Zestigste
symfonie al snel mateloos populair. Toen Keizerin Maria Theresia
jaren later aan Haydn vroeg of hij hem nog een keer wilde uitvoe-
ren, was hij daar niet zo blij mee. Hij schaamde zich blijkbaar een
beetje voor deze jeugdzonde en betitelde de symfonie als
‘oubollige flauwekul'.

Symfonie nr. 97, in een taal die ook Engelsen verstaan
Als Haydn zijn 97¢ symfonie componeert, zijn we achttien jaar ver-
der. In september 1790 wordt Haydn ontheven van zijn drukke
werkzaamheden voor het vorstenhuis Esterhazy. De nieuwe vorst
Anton heeft niet zoveel met muziek en heft het geldverslindende
orkest en koor grotendeels op. Haydn wordt, als dank voor dertig
jaar trouwe dienst, in feite gepensioneerd en krijgt een ruim jaar-
geld. Maar hij zit nog vol leven en staat op het hoogtepunt van zijn
compositorisch kunnen. Dan staat impresario en violist Johann
Peter Salomon bij hem op de stoep en nodigt hem uit om een
concertreis naar Engeland te maken. Salomon heeft al een tijd
een bloeiende concertorganisatie in Londen, op dat moment de
muzikale hoofdstad van Europa. Haydn en hijworden het eens
over een minimumhonorarium van 1200 pond. Om een idee te
krijgen over de hoogte van dat bedrag: 50 a 100 pond is in die tijd
voldoende als jaarinkomen voor de kleine bourgeoisie en een
gentleman heeft zo'n 300 pond per jaar nodig om in stijl te kun-
nen leven.

Als Haydn zijn plannen vertelt aan zijn dierbare, 24 jaar jongere
vriend Wolfgang Amadeus Mozart, is die doodsbang dat de 58-
jarige Haydn zo'n riskante onderneming niet zal overleven. De
lange reis ging namelijk ook door het revolutionaire Frankrijk.
Daarom probeert Mozart Haydn op andere gedachten te brengen
en zegt: ‘Maar Pappa, je spreekt nauwelijks vreemde talen.’
Waarop Haydn antwoordt: ‘O, maar mijn taal verstaan ze over de
hele wereld." En hij krijgt gelijk want hij wordtin Londen als een

popster vereerd - en betaald. Hij heeft daar de beschikking over
een veel groter orkest dan hij gewend is en dat bemand wordt
door de beste musici ter wereld. Solomon zit aan de eerste les-
senaar. Voor dit topensemble schrijft Haydn een aantal op maat
gesneden symfonieén, waaronder de vandaag te spelen 97¢.
Omdat de deadline angstig dichtbij komt, moet Haydn alles uit de
kast halen om hem op tijd af te krijgen. Zijn liefje in Londen,
Rebecca Schroeter, schrijft hem in een brief dat ze zich ernstig
zorgen maakt over zijn gezondheid, omdat ze hoorde dat hij vijf
uur achtereen aan het componeren was en zich de dag daarop
niet goed voelde. ‘En waarom zou je? Jij, die al zoveel prachtige
en betoverende composities hebt geschreven.’
In die 97¢ symfonie doet Haydn een aantal opmerkelijke dingen.
De langzame inleiding is op zich al een harmonisch wonder en
eindigt met een akkoord dat vol spanning in de lucht blijft han-
gen. Verderop hoor je hoe hij de blazers laat groeien door ze een
hoofdrol te geven. Zachtjes begeleid door de strijkers. Zoals
eerder vermeld wist Haydn erg goed hoe je een orkest te vriend
moest houden. In het Adagio bouwde hij een andere aandachts-
trekker in: hij laat de violen in de derde variatie een passage ‘sul
ponticello’ spelen. Dat wil zeggen dat er dicht bij de kam gestre-
ken moet worden, waardoor je een afschuwelijk snerpend ge-
luid produceert. Haydn maakte dat stukje expres zo lelijk moge-
lijk, om het publiek - zo’'n duizend man - te laten denken: wat
gebeurt daar nou? In het Menuetto haalt hij een andere truc uit.
Tegen het einde van het tussenstuk - het trio - horen we de con-
certmeester - en dat was destijds dus Salomon - een octaaf ho-
ger spelen dan de rest van de eerste violen. Haydn was Salomon
dankbaar omdat hij hem naar Londen had gehaald. Maar typisch
voor hem schreef hij er een beetje pesterig boven: ‘Salomon
solo, ma piano.’ Dus: ‘Je mag even opvallen, maar hou het wel
bescheiden, he.’ Dit trio doet trouwens een beetje denken aan
een dorpsorkest. In de briljante en bijna supersonisch snelle
finale komen we flarden tegen uit de voorafgaande delen, waar-
door de symfonie een hechter bouwwerk wordt. Een procedure
waar Beethoven, die een paar jaar later bij Haydn in de leer ging,
veel van heeft geleerd. En Haydn probeert de verwachtingen
van het publiek onderuit te halen door het slot een paar keer uit
te stellen.

Thijs Bonger

De Frans-Duitse cellist Nicolas Altstaedt was van 2010 tot 2012
BBC New Generation Artist, en brak door bij het Lucerne Festival
2010 met de Wiener Philharmoniker onder leiding van Gustavo
Dudamel. Sindsdien soleerde hij wereldwijd met talloze vooraan-
staande orkesten, waaronder Tonhalle Orchestrer Zirich, Tokyo
Symphony Orchestra, Rotterdams Philharmonisch Orkest en ||
Giardino Armonico. Hij is ook een fervent kamermusicus en speelt
met collega'’s als Antoine Tamestit, Vilde Frang, Lawrence Power
en Janine Jansen. Recitals geeft hij met zijn vaste pianisten Fazul
Say en Alexander Lonquich. Hij werkte met componisten als Nico
Muhly, Thomas Adés en Bryce Dessner. In 2012 volgde Nicolas
Altstaedt Gidon Kremer op als artistiek leider van het Kammer-
musikfest Lockenhaus. Ook is hij sinds 2015 chef-dirigent van de
Haydn Philharmonie in Schloss Esterhazy in Eisenstadt.



