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CASPAR VOS & FRANK PETERS
Op Russische vieugels

Nikolaj Medtner 1880 - 1951
Twee stukken, opus 58 (ca. 1940)
Russische Reidans (een sprookje)
Dolende Ridder

Pjotr lljitsj Tsjaikovski 1840 - 1893

De Notenkraker, Balletsuite opus 71a, TH. 35 (1892)
in de bewerking van Nikolaj Economou

Quverture miniature - Allegro giusto

Marche - Tempo di marcia vivo

Danse de la Fée Dragée - Andante non troppo
Danse russe (Trépak) - Tempo di trépak, molto vivace
Danse arabe - Allegro

Danse chinoise - Allegro moderato

Danse de mirlitons - Allegro

Valse des fleurs - Tempo di valse

pauze

Sergej Rachmaninov 1873 - 1943
Symfonische Dansen opus 45 (1940)
in de versie voor twee piano’s

Non allegro - Lento - Tempo |
Andante con moto. Tempo di valse
Lento assai - Allegro vivace

Russen voor onder de kerstboom

Kerstlichtjes sieren onze duistere dagen. Het sprookje van een
imaginair Rusland lonkt. Zelf hebben de Russen meer met hun
paasdagen en hun tsaristische Fabergé-eieren. Kan wezen, wij
snakken bij onze kerstboom naar Tsjaikovski! Zijn verende ballet-
muziek! Lichtvoetig als de flonkering van dansende sneeuwvlokjes
bij lantaarns in verstilde straten. Vandaag krijg je daarom lekker
traditioneel ‘de’ Notenkraker, maar nu eens zonder celestaen
fluiten. Hoor hoe de pianisten je het gemis van een symfonieorkest
laten vergeten. Ze toveren orkestklanken uit witte en zwarte
toetsen.

Een beduimeld bandje in Leningrad

Caspar Vos en Frank Peters openen met muziek van Medtner.
Nachtenlang tuurde dit grote Russische talent door zijn telescoop
naar de sterren boven de aarde van moedertje Rusland. Geboren in
Moskou uit Duits-Baltische ouders, raakte hij volkomen verknocht
aan de Russische cultuur. Hijoverleed in 1951, maar zijn muziek
geniet steeds meer aandacht. Eind jaren tachtig vond pianist Frank
Peters een ‘beduimeld bandje’ met Medtners verzamelde piano-
werken in Leningrad. Moest de Russische sterpianist Emil Gilels
wachten tot na de dood van Stalin eer hij een pianosonate van
Medtner op kon nemen, wat hij dan ook direct deed in 1954, Frank
Peters startte onlangs in alle vrijheid met mezzosopraan Ekaterina
Levental een megaproject om alle liederen van de man op te nemen
(zie: https://nikolaimedtner.com/het-project/). Het is niet onopge-
merkt gebleven. Afgelopen september werd hen de Pure Sound
Award van de Russische Muziek Unie uitgereikt, een prijs voor de
‘Beste opnames van Russische Academische Muziek’, met een jury
onder voorzitterschap van de heer Alexander Tsjaikovski.

Een Engelse schutspatroon voor het leven

Sprankelend is Medtners Russische reidans voor twee piano's, waarin
een lyrisch motief met subliem raffinement wordt omspeeld. Door-
wrocht is de mare over een dolende ridder, opgedragen aan het Rus-
sisch-Amerikaanse pianoduo Vronsky & Babin, goede vrienden van
Rachmaninov en tot ver in de jaren zestig met stip het beste pianoduo
van hun generatie.

Boven zijn Reidans opus 58/ 1 schreef Medtner een opdracht aan: 'de
moedigste en meest bekwame bestijger van mijn muzikale vestingen'.
Zijwas: Edna lles (1905-2003). Hij mocht nog meemaken hoe lles in
1946 zijn drie pianoconcerten uitvoerde in de Royal Albert Hall met
het London Symphony Orchestra. Wie was zij? lles waagde zich als
eerste Britse pianist aan Rachmaninovs Derde Pianoconcert, acht jaar
na het ontstaan van deze klassieke hit. Ze was pas zeventien. In de
jaren twintig en dertig maakte ze tournees met grote dirigenten als
Willem Mengelberg. Haar ontmoeting met Medtner laat zich lezen als
een sprookje. Ze kreeg op pianoles zijn /dylle opus 7 op haar lesse-
naar, was meteen verkocht, ging op onderzoek uit en stortte zich aan
het conservatorium op steviger kost, zoals Medtners Eerste Piano-
concert. De noten schreeuwden om contact met de man zelf. Ze
stuurde Medtner een brief naar zijn toenmalige verblijf in Parijs. Kom
backstage na mijn concertin Londen, luidde zijn antwoord. Aldus ge-
schiedde tijdens zijn Britse tournee in 1930. Een vriendschap voor
het leven was geboren.

Medtner vestigde zich in 1935 definitief met zijn vrouw Annain het
Verenigd Koninkrijk. Edna ontpopte zich tot een ware schutspatroon
van zijn muziek. Ze werden in 1940 zelfs huisgenoten op het platte-
land. Anna en Nikolaj Medtner kwamen op uitnodiging van Edna en
haar ouders schuilen voor de bommenregens op Londen. Jarenlang
kon hij rustig componeren en wandelen in hun huis tussen velden en
bossen met de mysterieuze naam ‘Foreign Park’ bij het kerkdorpje
Wootton Wawen te Warwickshire. Hij gaf Edna pianoles, zij las hem
Shakespeare voor en hielp hem zijn Engelse uitspraak te verbeteren.
Samen speelden ze vaak zijn Russische rondedans voor twee
vleugels. ‘Elke morgen wijdde Medtner zich aan het componeren’,
herinnerde Edna zich. 's-Middags trok hij er met zijn Anna op uit, na
een kop thee. 'k ging vaak met ze mee', aldus Edna. De componist
boog zich belangstellend over de wilde bloemen tussen de berken,
kletste honderduit over muziek, schilderkunst en architectuur en
zette zich na de wandeling weer aan zijn bureau.


https://nikolaimedtner.com/het-project/

Piano-Cyprioot kraakt noten van Tsjaikovski

Marius Petipa choreografeerde met Lev Ivanov de premiére van De
Notenkraker (Sint Petersburg, 1892). Het avondvullend ballet is
gemodelleerd naar De Notenkraker en de Muizenkoning, een ver-
telling van E.T.A. Hoffmann. In de suite van delen uit de balletmuziek
van Tsjaikovski volgen Caspar Vos en Frank Peters de bewerking van
de geniale Nicolas Economou (1953-1993), die op z'n elfde Cyprus
verliet voor Moskou. Daar werd hij zeven jaar gedrild door piano-
pedagogen in de begintijd van Sovjet-leider Brezjnev. Hij was nog
een van de weinige buitenlandse talenten aan het Tsjaikovski Con-
servatorium. De befaamde Russische pianoschool stroomde hem
voor het leven door de vingers. Opmerkelijk genoeg verwierf hij
tevens faam als improvisator met jazzgigant Chick Corea. Ballerina
Maja Plisetskaja danste graag solo op de improvisaties van Econo-
mou. Zijn bewerking van de Notenkraker-suite was een cadeau aan
Semele, zijn eigen dochter, en Stephanie, de dochter van pianiste
Martha Argerich. Een live-opname (Miinchen, 1983) van Argerich en
Economou verscheen op Deutsche Grammophon. De miniatuur-
ouverture en de mars zijn een feest van lichtvoetigheid voor
dansende pianovingers, stuwende bassen brengen contrast.

Twee vleugels als liggende harpen

In het besneeuwde tsaristische Sint-Petersburg zit Marietje vol ver-
wachting met haar ouders en broertje rond de kerstboom. Een pakje
glundert haar glimmend tegemoet. Ze opent het gretig: jippie, een
notenkraker! Haar broertje is stinkend jaloers en vertrapt het geschenk.
's Nachts trippelt ze de trap af voor een eenzaam rouwritueel bij haar
kapotte notenkraker. Plots blijkt deze getransformeerd tot prins. De
notenkraker troont haar mee naar zijn exotische rijk. Ze wordt er
ontvangen met feestelijke dansen.

De dans van de suikerboonfee biedt een meesterlijke imitatie van de
celesta- en harpklanken uit het orkest. Trépak is woeste dijbeenfitness
voor kozakken, de armen over elkaar veren ze door de knieén.
Sensueel is de Arabische buikdans, met kietelende herhaalde nootjes
bij dampende koffie en melodieén als kronkelende slangen. Glashelder
klinken de buitelingen in de rechterhanden boven een steady pulsin
achtereenvolgens de acrobatische Chinese dans en de swingende
dans van de rietfluiten. Dan volgt de afsluitende Bloemenwals. Bedenk:
de balzaal was de analoge Tinder-app van de negentiende eeuw en je
snapt'm. Twee vleugels worden voor even liggende harpen. Na de
geparfumeerde inleiding haken de pianisten in en zwieren ze tollend en
walsend over het parket onder de blingbling van kristallen kroonluch-
ters. Na een minuut of drie leggen de prinselijke partners zacht de
gepoederde wangen tegen elkaar om elkaar stiekeme plannetjes toe
te fluisteren. In de orkestversie is het de cellogroep die deze sentimen-
tele melodie tegen onze oren vleit, omlijst door de vonkjes van triangels.

Russen in ballingschap

Sinds 1919 was Rachmaninov hecht bevriend met Fokine, de grote
danser en choreograaf, overigens ook opgeleid tot pianist en violist,
ja zelfs was hij een poosje actief als balalaikaspeler in een strijkorkest
van het Mariinski-theater. Een goed gesprek en een briefwisseling
leidde in de jaren dertig naar een sinds lang gewenste samenwerking
tussen de twee. De Paganini Variaties van Rachmaninov, geliefd
trapezewerk voor toppianisten, werd laaiend enthousiast ontvangen
en smaakte naar meer, en zo kwamen deze drie symfonische dansen
ter tafel. Tragisch genoeg stierf Fokine vrij plotseling nog voor hij zijn
dansers op dit laatste voltooide grote werk van Rachmaninov in
beweging kon zetten.

Symfonisch Dansen op twee vieugels

De dansen van Rachmaninov bleven verweesd achter. Hij kijkt in deze
muziek terug op zijn leven. Afscheid en de peiling van zijn relatie met
het Rusland van zijn jonge jaren zijn troef, maar je hoort hier ook Rach-
maninov op zijn modernst. Zijn complexe positie tussen de romanti-
sche stijl en het modernisme bood hem stof voor contrastrijke, uitda-
gende muziek. De zomerse viuchtheuvel die het componeren hem
bood, stond tegenover de hectiek van zijn podiumcarriére.
Repeterende stuwende nootjes brengen je in een spannende rit naar
indringende lyriek in het hart van de eerste dans. Zangbodems van
de vleugels zingen smachtend, tot de hectiek weer toeslaat en we in
de moderne realiteit worden teruggeworpen. Nostalgische flarden uit
het openingsdeel van Rachmaninovs Eerste Symfonie waaien op,
dan verdwijnt de muziek in de stilte. Een stoeipartij in walstempo
volgt, zoekend, in stop-motion, dan weer lyrisch, tot? Ineens lijkt het
warempel wel alsof we even op schoot zitten bij Satie! Bolhoed en
paraplu walsen ingehaakt door Parijs. Zwier keert weer, guirlandes
ontspruiten aan pianohanden. Subtiel herinnert een stuitermotief aan
de eerste dans. Luchtig pakt Rachmaninov het eerder gesignaleerde
Satie-dansje weer op. Grijnzend transformeert hij het tot romantisch
drama met een heksenrit op een bezemsteel. Noten uit zijn avond-
gebeden voor koor, de Vespers (1915) zijn inzet van recycling in de
derde dans, specifiek het Diés Irae en het Halleluja. Ze voeren hier
een strijd op leven en dood. Grillige muziek en hysterisch dansende
skeletten laten je huiveren. Grommende bassen leiden naar een
dromerige dialoog, uitmondend in flarden uit het Tweede Piano-
concert. Boven beukende bassen stralen weer sprankjes hoop.
Halleluja! Fijne kerstdagen.

Huib Ramaer

Caspar Vos begon zijn pianostudie bij Frank Peters aan het ArtEZ
Conservatorium in Arnhem en vervolgde deze bij Jan Wijn aan het
Amsterdams Conservatorium. Hier behaalde hijin 2014 zijn master-
diploma cum laude. Caspar won meerdere prijzen op nationale en
internationale concoursen, waaronder een Eerste Prijs tijdens The
Grand Dominique Competition en een Tweede Prijs bij het achttiende
Internationaal Piano Concours Jean Frangaix in Parijs. In 2017 won
hij de Dutch Classical Talent Publieksprijs. In 2018 kwam Caspars
debuutalbum Ego uit met daarop uitsluitend werken van Nikolaj
Medtner. Het album kreeg een 10 in de Luister en ontving zowel
nationaal als internationaal lovende recensies. In maart 2019 bracht
Caspar zijn tweede album uit geheel gewijd aan de Catalaanse com-
ponist Frederic Mompou. Ook deze cd werd enthousiast ontvangen.

Frank Peters studeerde bij Janine van Mever aan de Arnhemse
Hogeschool voor de Kunsten en vervolgens bij Jan Wijn aan het
Sweelinck Conservatorium te Amsterdam (cum laude). Na het win-
nen van verschillende prijzen op nationale en internationale concour-
sen, waaronder het Internationale Prokofjev Concours in Sint-Peters-
burg, concerteerde hij op alle grote podia van Nederland en daarbui-
ten. Als solist trad hij op met onder andere Het Radio Filharmonisch
Orkest, Radio Symfonie Orkest, Residentie Orkest en het Pools Na-
tionaal Radio Orkest, in pianoconcerten van Rachmaninov, Prokofjev,
Sjostakovitsj, Schnittke, Ravel, Gershwin, Gérecki, Beethoven en
Bach. Daarnaast is hij een veelgevraagde partner in kamermuziek.
Frank Peters is als hoofdvakdocent verbonden aan het Conservato-
rium van Amsterdam en geeft met enige regelmaat masterclasses in
Frankrijk, Belgié, Itali€ en China.



