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Moving Guitars

Izhar Elias, barokgitaar, klassieke gitaar

Florian Magnus Maier, elekirische gitaar en compositie
Kenzo Kusuda, dans en choreografie

Paul en Menno de Nooijer, videokunst

Cocky Eek, decorontwerp

Thomas Niehof en Lindy Balduk, techniek

Muziek en film:

|

Francesco Corbetta; Allemandein D
Florian Magnus Maier: Stained Glass / deell
Francesco Corbetta: Passacaille

Paul en Menno de Nooijer: Reaching out

Il
Florian Magnus Maier: Stained Glass | deel2
Florian Magnus Maier: Stained Glass I/

Intermezzo

Paul and Menno de Nooijer;
Hommage to Francis Bacon
Losing one’s child

I

Francesco Corbetta: Chacone - Autre Chaconne
Eric Visser/Florian Magnus Maier: De Gravin
Florian Magnus Maier: Stained Glass /ll

Paul en Menno de Nooijer;

Corbetta; Painting white

Chairs; Painting black

Barok versus heavy metal

Erzijn twee gitaren. Eigenlijk drie, maar dat wordt zo duidelijk.
Het begint met een ijle vijfkorige barokgitaar waarop de
zeventiende-eeuwse hofmuziek van Francesco Corbetta (ca.
1615-1681) klinkt met een Allemande in D en een Passa-
caille. Ondanks de statige pretentieloosheid is deze muziek,
die Corbetta onder andere aan de hoven in Londen en Parijs
schreef, het toppunt van de zogenaamde ‘gemengde stijl’,
waarin aangeslagen akkoorden en losse getokkelde noten
zich samenvoegen tot aanstekelijke dansen.

Aan de andere kant van het podium klinkt ‘het grootst denk-
bare contrast met de barokgitaar binnen de gitaarfamilie’,
aldus gitarist Izhar Elias: de elektrische gitaar van Florian
Magnus Maier, ook omdat deze gitarist/componist zijn heavy
metal-achtergrond nimmer ontkent in zijn composities. ‘De
barokgitaar heeft wel overeenkomsten met het huidige
singer-songwriterrepertoire. De muziek is heel transparant,
heel doorzichtig. De elektrische gitaar is meer van het
scheuren, en vette, lang doorklinkende tonen.’

En ondanks het feit dat de componist in Stained Glass [ deel |
al sporenvan de latere toenadering verwerkt, is de elektrische
gitaar hier vooral een instrument dat zich afkeert van de
barokke wereld.

Kameleon

De toon is gezet. Kunnen deze twee uitersten bij elkaar
komen, zo luidt de vraag. In het middendeel van dit ‘drieluik’
(met een kort intermezzo tussen het tweede en derde
gedeelte) lijkt de conventionele klassieke gitaar uitkomst te
bieden. Na nog een statement van de elektrische gitaar met
Stained Glass I deel Il, verbindt de klassieke gitaar de twee
werelden die elkaar maar niet lijken te kunnen bereiken.
Bovendien is Stained Glass Il van Florian Magnus Maier voor
deze klassieke gitaar zo geschreven dat de barokdansen, de
klassieke gitaarmuziek, de invloed van de elektrische gitaar
en de wereld van de flamenco - een andere achtergrond van
Maier - samenvloeien tot één geheel. Er is hoop. ‘Florian
heeft een bijzonder werk geschreven. Hijis als een kameleon
die van uiterste stijlen één gerecht weet te maken’, zegt Elias
over dit solostuk dat net als de andere werken op het pro-
gramma ook buiten de context van deze voorstelling als zelf-
standige compositie overeind blijft.

Verzoening

Dat de componist verschillende stijlen overtuigend tot één
geheel weet te smeden, blijkt in het laatste deel als de klas-
sieke gitaar en de elektrische gitaar elkaar na een schijnbaar
uit de hand lopend Intermezzo uiteindelijk vinden in Stained
Glass lll, een duet waarbij de twee instrumenten elkaar
aanvullen zonder hun eigen identiteit te verliezen, waarbij
barok, klassiek en hedendaags verschillende kanten van
dezelfde medaille blijken te kunnen zijn.



Kosmisch lichaam

Eris ook een kunstwerk, een hoopje niets dat uiteindelijk
uitgroeit tot een enorm opgeblazen kussen dat zich tussen
de twee gitaristen opwerpt als een barriere, een schijnbaar
onneembare vesting. Dit bewegende decor van Cocky Eek is
als een kosmisch lichaam dat ademt tussen verleden en
toekomst. Maar het is ook de aanzwellende golf die de ver-
schillende werelden van elkaar scheidt, uit elkaar houdt. De
hallucinerende videobeelden van Paul en Menno de Nooijer
maken die scheiding, die vervreemding op momenten nog
erger, nog groter. Bovendien tarten de beelden elke wet van
ruimte en projectie op het platte viak. Het kussen beweegt en
vervormt doorlopend en de beelden gaan daarin mee.
Omdat de beelden ook op de musici en de instrumenten
worden geprojecteerd, is de verwarring bij viagen compleet.
Vooral omdat de beelden zelf weinig verraden. Ze trans-
formeren van kleuren, bewegende kleuren, naar concrete
beelden die dan weer aangrijpend zijn, dan weer zo uit een
zwijgende slapstickfilm lijken te komen. Omdat musici,
instrumenten, decor en de soms in het geheel aanwezige
vader en zoon de Nooijer ook als canvas voor projecties
dienen, verwatert de scheidslijn tussen wat werkelijk op het
toneel gebeurt en wat nu precies de videobeelden zijn die
enerzijds aan de oude en anderzijds aan de nieuwe wereld
gekoppeld zijn. De verwarring lijkt compleet.

Transformatie

Daarom s er ook een danser. Hij lijkt voort te komen, geboren
te worden uit het kussen zo gauw daar lucht in komt. Deze
deels geimproviseerde rol van Kenzo Kusada is er niet alleen
om datzelfde kussen in bedwang te houden en uiteindelijk te
temmen, maar ook om de uitersten te verbinden. De danser
is de schakel tussen het geprojecteerde beeld en de daad-
werkelijke actie op het podium, het element dat de beweging
van het schijnbaar oncontroleerbare kussen en de aardse
menselijke maat bijeenbrengt en de man die er uiteindelijk
voor zorgt dat de muziek van de Barok en de klanken van het
heden, van de toekomst elkaar raken, de hand reiken en
samen verder gaan.

Zo vertellen de musici, het bewegende decor, de beelden en
de danser gezamenlijk een verhaal, een abstract verhaal dat
iedere toeschouwer op zijn of haar eigen wijze kan beleven.
Er zitten elementen in van leven en dood, van uitersten die
elkaar aantrekken en van het verbinden van verschillende
kunstvormen. Geen enkel element staat daarbij doorlopend
op de voorgrond. Muziek, beeld, bewegend beeld en dans
gaan een huwelijk aan op basis van gelijkwaardigheid waarbij
de grootste gemene deler de beweging is. Als een doorlopen-
de kettingreactie vullen ze elkaar aan. De muziek transfor-
meert tot beeld, het beeld tot beweging in het decor, de
beweging in het decor tot dans en danser en de beweging
van de dans worden weer muziek.

En daarmee is dit drieluik vooral een statement. Een state-
ment over verbinding en verbonden zijn. Verleden, heden,
toekomst, klank, object, beeld, mens en instrument, alles is
met elkaar verbonden en alles is even belangrijk. Niets en
niemand kan zonder het ander bestaan, ze hebben elkaar
nodig, zijn een katalysator voor elkaar en stuwen elkaar op in
een constante beweging, een constante transformatie.

Dat is Moving Guitars

Paul Janssen



