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ROSANNE PHILIPPENS & FRIENDS

Rosanne Philippens, viool

Niek Baar, viool

Lidy Blijdorp, cello

Domo Emigrantes: Stefano Torre zang, gitaar
Filippo Renna, slagwerk

Lello la Porta, accordeon

Giuseppe Tartini 1692-1770
Sonate voor viool en basso continuo in g ‘Il trillo del diavolo’
(Duivelstrillersonate) - Allegro

Antonio Vivaldi 1678-1741
Sonate RV 63 ind, ‘La Follia’

‘Addhrai’
‘Fior di Tutti Fiori’

Luigi Boccherini 1743-1805
Uit: Celloconcert nr. 3 in G, G 480: Adagio

Pablo de Sarasate 1844-1908
Introduction et Tarantelle opus 43 (1900)

‘Spagna - bella figghiola’

Antonio Vivaldi
uit: De Vier Jaargetijden RV 297: Winter (fargo)

‘Pizzica di San Vito’

Luciano Berio 1925-2003
Duo's voor twee violen (1979-1983)

Niccolo Paganini 1782-1840
Cantabile

‘Tarantella Siciliana’

Niccolo Paganini
Capriccio nr. 24 in a (thema en variaties) (1817)

George Enescu 1881-1955
Cociarla

‘Serenata’
Zampogna’
‘La Marranzanu’

Een soort Europese bluesmuziek

‘Volksmuziek is het tegendeel van klassieke muziek.” Wie op
het internet de term ‘volksmuziek' invoert, krijgt dit als eerste
zoekresultaat. In het concert van vandaag tonen Rosanne
Philippens en haar vrienden aan dat niets minder waar is.
Volksmuziek en klassieke muziek gaan hand in hand, vullen
elkaar aan en versmelten met elkaar. Een van de beste voor-
beelden is La Follia, waarschijnlijk ergens in Portugal ont-
staan aan het begin van de zestiende eeuw als een snelle,
opzwepende volksdans. Het harmonische patroon lag vast,
de melodie werd geimproviseerd. Een soort Europese
bluesmuziek dus! Dat veranderde toen barokcomponisten
Jean-Baptiste Lully en Arcangelo Corelli met La Folia aan

de slag gingen. Lully legde de melodie vast in Les Folies
d’Espagne en Corelli volgde, met in zijn kielzog veel jonge
componisten zoals Antonio Vivaldi. In zijn sonate RV63,

‘La Follia’ schrijft Vivaldi als eerbetoon aan Corelli liefst
negentien variaties op het thema. Virtuoze en lyrische varia-
ties wisselen elkaar in rap tempo af, waarbij de virtuositeit
eerlijk over de verschillende instrumenten is verdeeld. Na
Vivaldi zou La Follia via onder meer Bach, Beethoven, Liszt en
Rachmaninov springlevend blijven. In 1995 stond het, ver-
werkt in Conquest of Paradise, zelfs tien weken op nummer 1
in de Nederlandse Top 40; klassiek, pop en folk ineen!

Spaanse volksmuziek en uitstapjes naar Italié
Introduction et Tarantelle van Pablo de Sarasate, nog zo'n
voorbeeld van het goede huwelijk tussen volksmuziek en
klassieke muziek. Sarasate, geboren in Spanje en een van
de grootste vioolvirtuozen uit de geschiedenis, baseerde
een groot deel van zijn oeuvre op de Spaanse volksmuziek.
Voor de tarantella maakte hij echter een uitstapje naar ltalié.
Volgens de legende kan alleen deze wilde dans redding
brengen na een dodelijke spinnenbeet van de tarantula. Of
men dat echt geloofde, of dat vrouwen het verhaal als
excuus gebruikten om even lekker los te gaan, is niet
bekend. Zeker is wel dat de bijbehorende muziek net zo
wild was als de dans zelf. Gecombineerd met virtuositeit en
een zeer elegante stijl, dé handelsmerken van Sarasate, is
Introduction et Tarantelle een even lieflijk als virtuoos
pareltje uit het vioolrepertoire.

De pizzica is de Zuid-Italiaanse variant van de tarantella en
met Pizzica di San Vito en Fior di Tutti Fiori staan er daarvan



twee op het programma. Fior di Tutti Fiori is een pizzica over
liefde en passie. Deze onderwerpen waren taboe en alleen
door te zingen kon men dit taboe doorbreken. Meer in het
algemeen gaat de pizzica over leven en dood en over de
helende kracht van dans en muziek.

In La Marranzanu en Zampogna worden twee instrumenten
geimiteerd die in de Italiaanse volksmuziek een belangrijke
rol spelen. De marranzanu is een kleine mondharp, die als
begeleidingsinstrument bij het dansen van de tarantella
diende, en de zampogna is een Siciliaanse doedelzak.

Paganini: vernieuwer, virtuoos en melodicus pur sang
Van de traditionele volksmuziek naar een van de grootste
vernieuwers van de negentiende eeuw lijkt een grote stap.
Met lang haar, donkere kleren en vooral een ongekende
virtuositeit stal violist Niccold Paganini de show in heel
Europa en luidde hij een nieuw tijdperk in. In Cantabile
horen we echter dat Paganini zijn afkomst niet ver-
loochent. Hij is dan misschien beroemd geworden als vio-
list, maar hij was net zo virtuoos op een typisch tarantella-
instrument: de gitaar. Dat is dan ook het begeleidings-
instrument in Cantabile. In deze lyrische vocalise horen we
Paganini niet als virtuoos, maar als melodicus pur sang.
Dat is wel anders in zijn 24ste Capriccio. Grote intervallen,
parallelle octaven, extreem snelle toonladders, hoge posi-
ties, het komt allemaal voor in zijn laatste capriccio voor
viool solo. En Paganini was de enige die zijn eigen werken
kon spelen. Niet alleen omdat hij vrijwel niets heeft laten
uitgeven tijdens zijn leven, maar vooral omdat hij simpel-
weg de enige was die zo goed viool speelde. Brahms,
Lutoslawki, Alexander Rosenblatt, Marc-André Hamelin en
Fazil Say (Paganini Jazz) zijn slechts een paar van de
componisten die het thema vervolgens ook hebben
gebruikt.

Klassiek en volksmuziek: nauw met elkaar verweven
Hoewel Luigi Boccherini met zijn virtuoze celloconcerten
misschien wel een voorzetje voor Paganini heeft gegeven,
heeft hij nooit, zoals Paganini, de status van superster ge-
had. Boccherini stond in de schaduw van zijn tijdgenoten
Mozart en Haydn. ‘Haydns vrouw’ werd hij zelfs minach-
tend genoemd. Pas na zijn dood kregen zijn celloconcer-
ten, die hij voor eigen gebruik schreef, de erkenning die ze
verdienen. Ze hebben alle een ongecompliceerde schoon-
heid met moeilijke snelle delen - Boccherini was een uit-
muntend cellist - en expressieve langzame delen.
Misschien wel het mooiste langzame deel hoort u in dit
concert: het Adagio uit het celloconcert in G.

En misschien kreeg Boccherini wel weer een voorzetje van
Vivaldi, die behalve ruim tweehonderd vioolconcerten ook
27 celloconcerten componeerde. Ook het overwegend vro-
lijke karakter in de werken van Boccherini doet aan Vivaldi

denken. Uit De Vier Jaargetijden van Vivaldi hoort u het
middendeel van de Winter. Achter dit lieflijke, onschuldige
largo gaan interessante vernieuwingen schuil. Zo schreef
Vivaldi bij elk jaargetijde een sonnet. Het was in die tijd on-
gebruikelijk om muziek op die manier met poézie te combi-
neren, maar Vivaldi deed er nog een schepje bovenop: hij
schreef her en der in zijn jaargetijden wat de muziek precies
verklankt. Niet muziek om de muziek, maar muziek met
een concreet beeld: programmatische muziek. Deze mu-
ziek zou onder aanvoering van Berlioz, Liszt en Wagner
pas in de negentiende eeuw tot volle wasdom komen,
maar Vivaldi begint er alvast voorzichtig mee. Aan het be-
gin van het /argo uit de Winter heeft hij a pioggia’ geschre-
ven, oftewel ‘de regen’. Het pizzicatospel in de violen uit
het orkest verklankt de regendruppeltjes in de Italiaanse
winter.

Binnen een paar minuten is deze winter alweer voorbij en
duiken Rosanne Philippens en haar vrienden weer de
[taliaanse volksmuziek in. Maar volksmuziek of niet, de
musiceervreugde en het Italiaanse temperament lopen als
een rode draad door het hele programma heen. Soms zijn
klassieke muziek en volksmuziek zelfs nauwelijks uit elkaar
te houden. En dat voor twee muzieksoorten die elkaars
tegendeel zijn.

Bart de Graaf



